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ÖNSÖZ 


Her şeyi yoktan var eden ve varlığından haberdar eden, bildirdiği hükümlerle yolumuzu aydınlatıp dünya ve ahiret saadetini ihsan eden Allah Teâlâ'ya sonsuz hamd ve senâlar olsun. Cenâb-ı Hakk'ın Habibi, insanların en şereflisi, hidayet rehberi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âline, ashabına ve onun yolundan hiç ayrılmadan gidenlere sayısız salât ve selâm olsun. 


Zekât, Allah Teâlâ'nın en çok önem verdiği imandan sonra namaz ve oruç gibi İslâm'ın en mühim rükünlerinden biridir. Yüce Mevla'nın yarattığı her şeyde, emir ve tavsiye ettiği bütün hükümlerde, ibadetlerde bildiğimiz ve bilmediğimiz nice hikmetler, sırlar ve faydalar vardır. 


Zekât, İslâm'ın beş şartı içinde yer alan, iktisadi, içtimai, hukuki yönleri bulunan mal ile yapılan temel 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ibadetlerden biridir. Öncelikle yüce Rabbimiz'in rızasını kazanmamıza vesile olan, bizi maddi ve manevi kirlerden arındıran, iktisadi hayatımızı tanzim etmekle beraber birçok güzel ahlâka ve erdemlere sahip olmamıza sebep olan, günümüzde de pek çok derde deva olup ahiret hayatımız için de yatırım olan bir ibadettir. Zekât, diğer ibadetlerde de görüldüğü gibi fertleri, toplumu ve devleti maddi ve manevi olarak ayakta tutabilecek dinamik bir güce sahiptir. 


Sevgili Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] zekâtın İslâm'ın köprüsü! olduğunu bildirmiştir. 
Evet, zekât, dünya hayatı ile ahiret arasında atılmış, madde ile manayı, zengin ile fakiri, kul ile Mevlâ'sını birleştiren bir köprüdür. Zekât, malı manevi kirlerden temizlediği gibi kalbi ve ruhu da cimrilik, malamülke, maddeye esir olma gibi manevi hastalıklardan temizler. Ayrıca insanların, toplumların dünya hayatını huzurlu, güvenilir bir şekilde, adaletlice yaşamalarına vesile olur. 


Biz de bu kitabımızda âyet ve hadislerde bildirilen, irfan ve hikmet sahibi İslâm âlimlerinin tesbit ettiği zekât ve sadaka vermenin hikmetlerini, sırlarını ve faydalarını bir nebze de olsa zikretmeye çalıştık. 
Ayrıca zekât verirken dikkat edilmesi gereken zâhiri ve bâtıni şartlardan ve edeplerden kısaca bahsetmeye gayret ettik. 


Bu kitapla, zekâtın sadece mal ile yapılan bir ibadet olmadığı, zekâtın din, dünya hayatı ve devlet 


1 Beyhaki, Şuabü'rİmân, 3/20, nr. 2752; Taberâni, e-Mu'cemü'- 
Evsat, 9/432-433, nr. 8932; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 3/62, nr. 4327; Ali el-Müttaki, Kenzü'-Ummâl, nr. 15758. 


8 


açısından ne kadar önemli olduğu, nice sır ve hikmetler taşıdığı inşallah daha güzel anlaşılacaktır. 


Böyle önemli bir konuda bu mütevazi çalışmayı bizlere nasip eden Rabbimiz'e sonsuz hamd ve senâlar olsun. Bizleri hayır dualarınızda unutmamanızı ve güzel uyarılarınızla hatalarımızı düzeltmenizi istirham ediyoruz. 


Allah Teâlâ ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmeyi, gerçek bir kul olmayı nasip etsin. 


Bütün güzellikler Allah Teâlâ'dandır. Hamd olsun âlemlerin Rabb'i olan yüce Allah'a. 


Bi 
Rİ 


BİRİNCİ BÖLÜM 
EL İTİ 


A) ZEKÂTIN 
FAZİLETİ ve ÖNEMİ 


1. Zekâtın Kelime Anlamı 


Zekât, sözlükte “temizlik, temize çıkarmak, büyümek, çoğalmak, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak, doğruluk, övmek” gibi anlamlara gelmektedir. 


Dindeki tarifi ise, “İslâm dinine göre, bir malın belli bir kısmı, belirli bir zaman sonra dinen zengin sayılan kimselerden alınarak hak sahibi olan muayyen kimselere verilmesidir.” 


Kulların kulluk görevindeki sadakat ve samimiyetine delalet ettiği için zekâta sadaka da denilmiştir. 


Sadaka kelimesi ise sözlükte “doğruluk, sözü tasdik etme, sözünü tutmak, haberin gerçek olması” gibi anlamlara gelen “sıdk” kökünden türetilmiştir. 


EL 


Dini terim olarak ise, “Allah Teâlâ'nın hoşnutluk ve rızasını kazanmak için gerek gönüllü yapılan gerekse dinen yapılması zorunlu olan zekât, yardım, bağış ve ihsan” anlamlarına gelir. 


Sadaka kavramı daha genel bir anlam taşımakta olup farz, vâcip ve mendup / nâfile olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Ayrıca birçok âyet ve hadiste sadaka kelimesi zekât manasında kullanılmıştır. 
Sadaka ve aynı kökten gelen tasadduk gibi kelimeler ise bazı âyet ve hadislerde farklı anlamlarda yer almıştır. 


Müctehid âlimler, hakiki İslâm âlimleri gece gündüz çalışıp derinlemesine inceleyerek, öğrenerek bizlere bu âyet ve hadislerin hükümlerini ve bunlardaki kelimelerin ne anlama geldiklerini bildirmişler ve böylece bizlerin yolunu aydınlatmışlardır. Bu hükümlerin hikmet, sır ve faziletlerini bizlere haber vermişlerdir. Allah Teâlâ onlardan razı olsun. 


Sadakanın kısımları misal verilerek açıklanacak olursa; farz olan sadakaya örnek, İslâm'ın beş şartından biri olan zekâttır. Bu anlamda şöyle söylenebilir: Her zekât sadakadır ama her sadaka zekât değildir. 

Vâcip olan sadakaya misal de bedenin zekâtı olmak üzere ramazan ayının sonunda yerine getirilmesi vâcip olan sadaka-i fıtır (fitre) veya adak sebebiyle tasadduk gibi nezir gereğince hayır yolunda yapılması vâcip olan harcamadır. 


Nâfile olan sadakaya örnek ise gönüllü Allah rızası için yapılan bağış ve yardımlardır. Nâfile sada- 


IZ 


kanın birçok çeşidi vardır. Meselâ bir müslümanın bir müslüman kardeşine tebessüm etmesi, herhangi bir ihtiyacını gidermesi bile dinimizce sadaka kabul edilmiştir. 


Bugün Türkçe'mizde kullandığımız sadaka kelimesi ise daha çok Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü yardım ve bağışlara denilmektedir. 
Yani sadaka dediğimiz zaman aklımıza ilk gönüllü bağış, yardım gelmektedir. Ancak görüldüğü üzere sadaka âyet ve hadislerde birçok anlama gelmektedir ve kısımlara ayrılmıştır. 


Demişlerdir ki, her nesnenin zekâtı kendi cinsindendir. Mesela evin zekâtı orada misafire ziyafet vermektir. Zenginlerin zekâtı, malının zekâtını vermek, infakta bulunmaktır. Fakirlerin zekâtı ise Allah Teâlâ'dan başkalarını kalbinden çıkarmak ve bütün nefeslerini Hak yolunda O'nun için harcamaktır. Onun içindir ki evliyadan bir taifeye müflis/iflas eden der- 


ler. Zira onlar mallarını değil belki diğer bütün ibadetlerini(n sevabını) Allah yolunda feda ederler (yaptıklarını görmezler) ve kendileri için bir nesne bırakmazlar. Yüce Allah'ın fazlı, lutfu onlar için kâfidir (ismail Hakkı Bursevi, Şerhu Şuabi'l-İmân, s. 211). 


İsmail Hakkı Bursevi 


(kuddise sirruhü| 
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2. Zekâtın Fazileti ve Önemi 


Yüce Rabbimiz, Kur'ân-ı Kerim'in birçok âyetinde ve Allah'ın habibi Hz. Peygamber de Įsallallahu aleyhi vesellem] hadis-i şeriflerinde zekât emrinin, sadaka vermenin ve infakta bulunmanın fazilet ve önemini bizlere bildirmiştir. 


Aslında Cenâb-ı Hakk'ın, Kur'ân-ı Kerim'in birçok âyetinde ve Allah Resülü'nün de [sallallahu aleyhi vesellem| hadis-i şeriflerinde zekât ve sadakayı sıkça emir ve tavsiye etmeleri, zekâtın ne kadar önemli bir emir ve ibadet olduğunu anlamamız açısından yeterlidir. Zekât vermenin ve tasaddukta bulunmanın maddi ve manevi bir çok faydası, hikmeti olduğunu İslâm âlimleri genişçe kitaplarında zikretmişlerdir. 


Zekât, İslâm'ın beş temel esasından biridir. 
Rabbimiz'in bütün hükümlerinde olduğu gibi, içerisinde büyük sır ve hikmetler barındıran, iman ve namazdan sonra ilk akla gelen en önemli emirlerinden biridir. 


Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] zekâtın farz olduğunu ve İslâm'ın şartlarından biri olduğunu şu hadis-i şerifinde bizlere haber vermiştir. 


— 


NIY ESG i at E NI 2? 
EARI AAE Ni 
İL) 3 GELİ ERSİN LE 


“İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın 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kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, beyti (Kâbe'yi) haccetmek, ramazan orucunu tutmak.”? 


Zekât emri, Kur'ân-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in sünnetinde İslâm'ın beş temel esaslarından biri olan namazla birlikte sıkça zikredilmiştir. 
Bunun birtakım hikmetleri, incelikleri vardır. Zira bu durum öncelikle, zekâtla namazın önemi ne ve aralarında kuvvetli bir bağ olduğuna işaret etmektedir. 


Namazla zekâtın birlikte zikredilmesiyle; İslâmiyet'in namaz gibi bedeni ibadetlerle müslümanların ahiret ve manevi hayatlarına önem verdiğini öğrendiğimiz gibi zekât, sadaka ve benzeri mali ibadetlerle de ahiret hayatının yatırımı olan dünya hayatını huzurlu ve düzenli bir şekilde yaşamayı sağlamalarına da o kadar çok önem verdiğini öğreniyoruz. 


Bununla birlikte İslâmiyet'in sadece ibadetle, uhrevi hayatla meşgul olan bir din olmayıp, hükümleriyle her zamana ve insana hitap eden medeniyet dini olduğunu anlıyoruz. Aslında İslâm dini, Rabbimiz'in rızasını, dünya ve ahiret saadetini nasıl kazanmamız gerektiğini, Mevlâ'nın bize emanet olarak bahşettiği mal ve nimetlerin nasıl kullanılması gerektiğini bizlere öğretmektedir. 


Zekât, İslâm'ın beş şartı içinde yer alan, iktisadi, içtimai, hukuki yönleri bulunan mali temel ibadetlerden biridir. Öncelikle yüce Rabbimiz'in rızasını kazanmamıza vesile olduğu gibi, bizi maddi ve manevi + kirlerden arındıracak, günümüzde de birçok derde 


2 Buhâri, İmân, 1; Müslim, İmân, 19, 20, 21, 22; Tirmizi, İmân, 
3; Nesâi, İmân, 13; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 2/26, 93. 


15 


deva olacak, sosyoekonomik dengeyi sağlayacak, iktisadi hayatımızı tanzim etmekle beraber birçok güzel ahlâka ve erdeme sahip olmamıza vesile olacak ve ahiret hayatımız için de yatırım olacak mali bir ibadettir. 


Öte yandan zekât, diğer ibadetlerde de görüldüğü gibi fertleri, toplumu ve devleti maddi ve manevi olarak ayakta tutabilecek dinamik bir güce sahiptir. 


Bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz fsallallahu aleyhi vesellem) zekâtın İslâm'ın köprüsü olduğunu bildirmiştir. Zekât, dünya hayatı ile ahiret arasında atılmış, madde ile manayı, zengin ile fakiri, kul ile Mevlâ'sını birleştiren bir köprüdür. Zekât, malı manevi kirlerden temizlediği gibi kalbi ve ruhu da cimrilik ve mala-mülke kul olma gibi manevi hastalıklardan temizler, maddeye esir olmaktan kurtarır. Ayrıca insanların, toplumun dünya hayatını huzurlu, güvenilir bir şekilde, adaletlice yaşamasına vasıta olur. 


“Müslümanların birbirine yardımları, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekâttır. İnsanların sosyal hayatta intizam ve asayişi temin eden köprü zekâttır. 
İnsanlık âleminde toplumsal yapıya hayat veren muavenettir/yardımlaşmadır. İnsanların yükse- 


işine engel olan isyanlardan, ihtilallerden/boz- gunluklardan, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı, ilacı, muavenettir” (Bediüzzaman Said Nursi, /şârâtüki'caz, s. 48). 


Bediüzzaman Said Nursi (rahmetullahi aleyh| 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Allah'a iman eden dinen zengin sayılan bir müslüman Kur'an'da bildirildiği üzere iyi, müttaki, ihsan sahibi kimselerin zümresinden olmak istiyor- sa namazını kılmakla beraber zekâtını da vermesi gerekmektedir.’ 


Bununla birlikte Kur'ân-ı Kerim'de zekâtı ancak müminlerin verdiği*, müşriklerin zekât vermeyip ahireti inkâr ettikleri” bildirilmiştir. Başka âyetlerde ve hadis-i şeriflerde Allah Teâlâ'nın rahmet ve dostluğunu kazananların iman eden, namaz kılan ve zekât veren kimseler olduğu bildirilmiştir. 


Ayrıca Hz. Ebü Bekir'in (radıyallahu anh) zekât vermeyenlere karşı savaş açması zekâtın din ve müslümanlar adına ne kadar önemli olduğunu göstermek için yeterlidir. 

İslâm'ın zekât, sadaka ve yardımlaşmaya bu kadar önem vermesinin sonucu olarak, Osmanlı toplumunda insanların birbirlerine karşı saygı ve sevgisinin derecesini ifade eden çok yüksek ve ulvi bir anlam taşıyan “sadaka taşı” uygulaması geliştirilmiştir. Sadakanın, yardımın kimseyi incitmeden gizlice verilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyacı kadarını alması şüphesiz İslâm'ın kazandırdığı o güzel ahlak sayesindedir. 


Kısaca zekât, öncelikle Allah Teâlâ'nın emridir, O'nun rızasını kazanmaya vesiledir ve yerine getirmek her müminin görevidir. Bununla beraber maddi manevi birçok faydası olup insanı maddeye kul ol- 


Mü'minün 23/4; Lokman 31/3-4; Bakara 2/177. 
Mü'minün 23/4. 
Fussilet 41/6-7. 
A'râf 7/156; Mâide 5/55. 
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maktan kurtulup her şeyi yoktan var eden Allah'a kul olmasını sağlayan, dünya hayatını düzenleyen İslâm'ın önemli rükünlerden biridir. 


3. Zekâtın Farz Kılınması 


İslâm'ın ilk dönemlerinde Mekke'de öncelikle tevhid, bir Allah inancı, iman esasları üzerine durulmuş, tamamen bozulmuş durumda olan soysoekonomik dengenin kurulması ve korunması sağlanmak istenmiştir. Bu dönemden itibaren müslümanlar zekât fikrine alıştırılmış, ihtiyaç sahiplerine yardımcı ve destek olmak gönüllerine yerleştirilmiştir. Zengin ve imkânı olanların bu imkânlarını belli oranda fakirlerin ve toplumun ihtiyacı için harcaması gerektiği, bunun namaz ibadeti kadar önemli bir ibadet olduğu hususu vurgulanmıştır. 


Zekâtın temelleri Mekke döneminde atılmış, inen ilk âyetlerde yetimleri ve yoksulları doyurmak, onlara ikram etmek, yetimi hor görmemek, isteyeni azarlamamak? tavsiye edilmiştir. Ayrıca bazı âyet-i kerimelerde Hz. Musa [aleyhisselâm] ve İsa'nın [aleyhisselâm] kavimlerine namazla birlikte zekâtın da emredildiği bildirilmiştir. Öte yandan zekât kelimesi, bazı âyetlerde asıl terim manasının dışında maddi ve manevi temizlik anlamında da kullanılmıştır.8 
Yine Mekke'de inen âyetlerde isteyenlerin ve yoksulların, toprak ürünlerinde de hak sahibi olanlar olduğu bildirilmiştir.* 


7 Müddessir 74/42-44; Kalem 68/24; Duhâ 93/9-11. 
8 Meryem 19/31;55; Enbiyâ 21/73; A'râf 7/156. 
9 En'âm6/141. 
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Zekâtın Medine'de farz kılındığı dikkate alındığında Mekke döneminde inen âyetlerde bildirilen zekât, keyfiyeti ve miktarı bilinen, ümmete farz kılınan zekât değildir. Üstelik Mekke döneminde bildirilen zekâtın miktarı ve sarf yerleri kesin olarak belirlenmemiş, müminlerden durumuna göre hareket etmeleri istenmiştir. 


Medine devrinin ilk yıllarından itibaren aynı şekilde müminlerden sadaka vermeleri, infakta bulunmaları ve birbirine yardımcı olmaları istenerek mali dengenin sağlanmasına ağırlık verilmiştir. 


Bu devirde zekât ve çoğunlukla eşanlamda kullanılan “sadaka” açık bir şekilde emredilmiş, “zekât veriniz” © veya Hz. Peygamber'e /sallalla- hu aleyhi vesellem] emredilen, “Onların mallarından sadaka al” " şeklinde hitaplarla yerine getirilmesi gereken dini bir yükümlülük olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Diğer taraftan birçok hükmün Medine yıllarında farz kılındığı malumdur. 

İslâm âlimlerinin çoğunun kabul ettiği görüşe göre zekât, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. 
Zekâtın müslümanlar üzerine farz kılınması kitap, sünnet ve icmâ ile sabittir. 


10 Ahzâb 33/33; Bakara 2/43. 
11 Tevbe 9/103. 
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B) RAMAZAN AYININ ve 
BU AYDA ZEKÂT 
VERMENİN FAZİLETİ 


Âyet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde, İslâm âlimlerinin kitaplarında ramazan ayının faziletinden ve bu ayda zekât vermenin öneminden sıkça bahsedilmiştir. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği ve birçok fazileti içinde barındıran Allah katında mübarek ve çok değerli bir aydır. Böyle mübarek bir ayda zekât vermek de aynı şekilde fazilet bakımından daha değerlidir. 


Ramazanın önemi hakkında Selmân-ı Fârisi fradıyallahu anh} Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurduğunu rivayet eder: 


“Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] şaban ayının son günü bize bir hutbe okudu ve buyurdu ki: 


- Ey insanlar! Büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüş bulunuyor. Bu ay içinde bulunan Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Allah Teâlâ, bu ayda oruç tutmayı farz ve geceleri ibadet etmeyi nafile kılmıştır. Kim bu ayda hayırlı bir haslet ile Allah Teâlâ'ya yaklaşırsa diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap kazanır. Yine bu ayda bir farzı yerine getiren diğer aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır. 


- Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse bir köle âzat etmiş gibi (çok) sevap kazanır ve günahları mağfiret edilir. 
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Bu sözler üzerine biz dedik ki: 
- Ey Allah'ın resülü! Hiçbirimizin bir oruçluyu iftar ettirecek durumu yok! 


Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] sözlerine şöyle devam etti: 


- Oruçluya bir içim süt, bir yudum su ve birkaç hurma vererek iftar ettiren kimseye de Allah Teâlâ [celle celâluhü| bu sevabı verir. Kim bir oruçlunun karnını doyurursa, Cenâb-ı Hak [celle celâlıhü| onun günahlarını affeder. Yine ona benim kevser havuzumdan su içirir ve ondan sonra hiç susuzluk çekmez. 
Oruç tutan kişinin sevabından bir şey eksilmeden, kendisinin kazandığı sevap kadar da iftar ettiren kişiye sevap verilir. 


- Bu ay öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden âzat olmaktır. Bu ayda kölesinin (hizmetçisinin, işçisinin) işini hafifleten kişiyi Allah Teâlâ ateşten âzat eder. 


- Bu ayda şu dört haslete sıkıca sarılın; iki haslet ile Rabb'inizin rızasını kazanır, diğer ikisine de her zaman ihtiyaç duyarsınız. Rabb'inizin rızasını kazandıracak iki haslet şudur: Allah'tan başka ilâh bulunmadığına şehadet getirmek ve Allah'tan günahların bağışlanmasını dilemek. Her zaman ihtiyaç duyduğunuz iki haslet ise Rabb'inizden cenneti istemek ve cehennemden O'na sığınmaktır.”'? 


12 Beyhaki, Şuabü'-İmân, 3/305-306, nr. 3608; Münziri, et-Terğib 

ve't-Terhib, 2/23, nr.1462; İbn Huzeyme, es-Sahih, 3/191, nr. 
1887. 
Bu hadis-i şerifin, “Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz” bölümü için bk. Tirmizi, Savm, 82; İbn Mâce, Sıyâm, 45. 
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Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: 


“Ramazan ayının ilk gecesi gelince sekiz cennetin bütün kapıları açılır. Bu ay boyunca cennet kapılarından hiçbiri kapanmaz. Cenâb-ı Hak, bir nidacıya şöyle ilan etmesi için emir verir: 


- Ey hayır arayan kişi, gel! Ey kötülükte ileri giden kişi, kötülükleri bırak! Günahlarının bağışlanmasını dileyen yok mu, bağışlansın! Dilekte bulunan yok mu, dileği verilsin! Tövbe eden yok mu, tövbesi kabul edilsin! 


Bu durum fecir doğup sabah oluncaya kadar böyle devam eder. Allah Teâlâ, her gece iftar vakti azabı hak etmiş bir milyon kişiyi cehennemden âzat eder.” ” 


Bu ayda zekât verme hakkında büyük İslâm âlimi İmam Gazâli [kuddise sıruhüj şöyle der: 


“Müslüman, zekâtın tamamını bir defada veriyorsa bunun için senede bir ay tayin etmeli ve bu ayın da senenin en faziletli aylarından olmasına gayret etmelidir. Tâ ki bu vakitte eda etmesi Allah'a olan yakınlığa ve zekâtının fazlasıyla kabul edilmesine sebep olsun. Meselâ muharrem ayı gibi, çünkü muharrem ayı, senenin başlangıcı olduğu gibi, haram aylardan da biridir. Veya ramazan ayını tayin etmelidir. Zira Hz. Peygamber ramazan ayında insanların en cömerdi idi'* ve elinde bir şey tutmaz dağıtırdı. 
13 İbn Huzeyme, es-Sahih, 1883; Münziri, et-Terğib ve't-Terhib, 


2/28-29, nr. 1469; Beyhaki, Şuabü'-İmân, 3/335-336, nr. 
3606, 3695. 


14 Buhâri, Bed'ü'l-Vahy, 5; Müslim, Fezâil, 12. 
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Ayrıca ramazan ayında bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi vardır ve Kur'ân-ı Kerim bu ayda nâzil olmuştur. 


Haram aylardan olan zilhicce ayı da ramazan ve muharrem gibi çok faziletli ve haram aylardandır. 
Hacc-ı ekber bu aydadır, yani hac bu günlerde yapılır. Bu ayda, Kur'an'ın diliyle 'eyyâm'ul-ma'lümat/ belli başlı günler vardır ve bu ayın ilk on günüdür. 
Yine bu ayda teşrik günleri vardır. Ramazan ayının en faziletli günleri son on günü, zilhicce ayının en faziletli günleri ise, ilk on günüdür.” 


Görüldüğü üzere zekâtın ramazan ayında verilmesi daha çok faziletlidir. Aynı şekilde diğer mübarek gün ve aylarda da verilebilir. 


15 Gazâli, İhyâu Ulümi'd-Din, 1/289. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
EK wi 


ZEKÂTIN 
HİKMET ve SIRLARI 


Bütün ibadet ve hükümlerde olduğu gibi zekâtta da sayısız hikmet, sır ve faydalar vardır. Zekâtın maddi ve manevi açıdan olduğu gibi fert ve toplum açısından da bir çok hikmet ve faydası mevcuttur. 
Bu bölümde bunlara değinilecek, zekât ve sadakanın alan, veren ve cemiyet açısından hikmet ve faydaları kısaca zikredilecektir. 


A) VEREN AÇISINDAN ZEKÂTIN 
HİKMET ve FAYDALARI 


Zekât her açıdan olduğu gibi veren açısından da birçok hikmet ve faydaya sahiptir. Buları kısaca İslâm âlimlerinin eserlerinden de istifade ederek şöyle özetleyebiliriz. 
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Namaz, oruç, hac ve Allah yolunda savaş hep insanın ezeldeki elest sözleşmesinin şahitleridir. Zekât vermek, dostlara armağanlar sunmak, hasetten uzaklaşmak, insanın gönlündeki ezel sırrına şahitlik etmektedir. Misafir ağırlamak, insanlara ihsanda bulunmak, “Biz de sizin gibi müslümanız, Allah'a verdiğimiz sözde duruyoruz, sizin gibi iç temizliğimizi belirtiyoruz” demektir. 


Hediyeler ve armağanlar kime veriliyor ve sunuluyorsa bu ona, “Ben de seninleyim, seni seviyorum” diye şahitlikten ibarettir. Bir kimse mal ile yahut başka türlü bir vasıta ile hayra çalışırsa o çalışma, “İçimde, gönlümde cömertlik ve iyilikseverlik cevheri vardır” demektir. 


Benim içimde, takva ile cömertlikten ibâret bir cevherim vardır ki zekât ve orucun ikisi de ona şahittir. Oruç der ki: “Allahım, bu kişi helâl lokmayı bile senin emrine uyarak yemedi. 
Susuzken su içmedi, nasıl olur da harama el atar?” Zekât der ki: “Bu kişi çok sevdiği malından ayrıldı ve onu yoksula verdi, bu adam nasıl olur da hırsızlık yapar?” 


Fakat bu işleri, bu iyilikleri, gösteriş için, insanları aldatmak için yapıyorsa o iki şahit, Hakk'ın ilâhi adalet mahkemesinde kabul edilmezler (Mevlânâ, Mesnevi Tercümesi (trc. Şefik Can), İstanbul; Ötüken Neşriyat, 2002, 5/30-31). 


Hz. Mevlânâ [kuddise sırruhü| 


1. Zekât, Allah'a Yaklaşmaya, 
Onun Rızasını ve Rahmetini 
Kazanmaya Vesiledir 


Zekât Cenâb-ı Hakk'ın emri olduğu için öncelikle onun rızasını kazanmaya vesiledir. Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) farzları yerine getirmekle beraber, devam edilen nâfile ibadetlerin Allah Teâlâ'ya yaklaşmaya, O'nun rızasını kazanmaya vesile olduğunu şu kudsi hadis-i şerifte bizlere bildirmiştir. 


“Her kim benim veli kullarımdan birine düşmanlık ederse ben ona karşı harp açarım/ondan dostumun intikamını alırım. 


Bir kulum farz kıldığım amelleri yaparak bana yaklaştığı gibi, hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nâfile ibadetleri ile de devamlı bana yaklaşır. 
Nihayet onu severim. 


Ben bir kulumu sevdiğim zaman, (kendisine vereceğim özel nurum ve yardımım ile) onun işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı, anlayan kalbi olurum (O artık benimle işitir, benimle konuşur, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür, benimle anlar). Benden bir şey isterse istediğini veririm; bana sığınırsa muhakkak kendisini korurum.”'© 


Bu kudsi hadisten de anlaşılıyor ki farzları yapan ve nâfilelere devam eden kulunu, Allah Teâlâ seviyor ve ona özel ikramlarda bulunuyor. Bizler de 


16 Buhâri, Rikâk, 38; İbn Mâce, Fiten, 16; Taberâni, e-Mu'cemü'k 
Kebir, 8/221-222, (nr. 7880); Heysemi, Mecmauz-Zevâid, nr. 
17949-17950. 
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Rabbimiz'in rızasını kazanmak için farzları yerine getirip nâfilelere samimiyetle devam etmeliyiz. 


Bu sebeple zekât ve üzerine farz olan diğer ibadetlerle beraber sadaka, infak, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak gibi nâfile ibadetler, müminin Mevlâ'sına yaklaşmasına, O'nun rıza ve rahmetine ulaşmasına sebep olur. 


Zekât, malı manevi kirden temizler, bereketini artırır, çoğalmasına vesile olur. Zekâtı verilen mal, her türlü tehlikeden mahfuz olur, sahibini Allah'a yaklaştırır. Allah'ın sevgisine ve Peygamber'in duasına mazhar eder. 
Zekâtı verilmeyen mal ise manevi kirden temizlenmez, tehlikeden hâli olmaz, sahibini Allah'ın gazabına uğratır, felakete götürür. 
Zekâtı verilmeyen mal, sahibi için bir yük ve ateştir (Ebü'l-Leys Semerkandi, Tefsirü-Kur'ân (sad. 
Mehmet Karadeniz), İstanbul: Sezgin Neşriyat, 1995, 


3/121). 


Ebü'’l-Leys Semerkandi [kuddise sırruhü| 


Nitekim zekâtın Allah Teâlâ'nın rahmetine sebep olduğu şu âyet-i kerimede de açıkça beyan edilmiştir: 
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“Rahmetim ise her şeyi kaplar. Rahmetimi müttaki/Allah'a karşı gelmekten korunan, zekât veren ve özellikle bizim âyetlerimize iman edenlere yazacağım/nasip edeceğim” (A'râf 71156). 


Başka bir âyet-i kerime de namaza devam etmekle beraber zekâtını veren ve Allah Resülü'ne [sallallahu aleyhi vesellem] itaat eden kimselerin Allahın rahmetine nail olabileceği haber verilmiştir. 
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“Öyleyse (ey müminler), siz namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin, zekâtı verin, Peygamber'e itaat edin ki merhamete nail olasınız!” (Nür 24/56). 


Bununla birlikte Peygamber Efendimiz /sallalla- hu aleyhi vesellem] zekâtı vermeyen topluluğa rahmet kapılarının kapatılacağı, yağmurdan mahrum bırakılacakları, hayvanlar da olmasa hiç nasiplerinin olmayacağını bildirmiştir.” 


Bu hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere zekât vermemek ilâhi gazaba sebep olduğu gibi rahmet kapılarının da kapanmasına sebep oluyor. 


Bu âyet ve hadislere bakıldığında Mevlâ'nın rızasına, dostluğuna ve rahmetine Allah Teâlâ'ya itaat eden ve zekât veren kimselerin ulaştığını anlaşılmaktadır. 


17 “İbn Mâce, Fiten, 22. 


Seyyid Muhammed Raşid. [kuddise sırruhûj şöyle der: 


“Seyda-i Tâhi [kuddise sırruhû] buyuruyor ki: 'Bu zamanda namazını kılan, orucunu tutan, zekâtını verip hacca giden ve kendini büyük günahlardan koruyan kimse küçük evliyadır.” Bu söz söylendiği devirde irşad, ilim tahsili, müslümanlık ve İslâmiyetin hükümleri serbestti. 
Halbuki bu zaman daha çok bozulmuştur. Eğer Seyda-i Tâhi evliya olarak görüyorsa ben iman ve itikadı sağlam, helâl ve haramı bilen, namazını kılıp, oruç tutan, zekâtını veren, kendini büyük günahlardan koruyan bu zamanın müslümanının sevabını sahabenin sevabı derecesinde görüyorum. Böyle kimseler aynen sahabenin sevabını alırlar. Çünkü zaman çok bozulmuş, din ve iman çok zayıflamıştır. Şimdi zorluk çoktur, sevab da çoktur” (Selahaddin Kınacı, Seyda Hazretleri'nin Hayatı, İstanbul: Seytaç Yayınları, 2008, s. 73). 


2. Zekât Allah Teâlâ'nın 
Cevâd Sıfatıyla 
Vasıflanmaktır 


Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarıyla vasıflanmak yani O'nun ahlâkı ile ahlâklanmak ne demektir? 
Bunu kısaca açıklayacak olursak Cenâb-ı Hakk'ın âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerde bildirilen ve bilmediğimiz birçok isim ve sıfatları vardır. Bizler Allah Teâlâ'yı ilmi olarak ancak bu isim ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Kuldan istenilen ise yüce Mevlâ'nın bu 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güzel isim ve sıfatlarıyla kulun beşeri fıtratına uygun bir şekilde, gücü nisbetinde vasıflanmasıdır. Yani güç yetirebildiği kadar Hak Teâlâ'nın sıfatlarına benzer sıfatlar elde etmeye çalışmasıdır. 


Nasıl ki çok seven ve âşık olan bir kimse, sevdiği kimseye benzemeye ve ona yakın olmaya çalışırsa kul da çok sevdiği Rabb'inin isim ve sıfatlarıyla vasıflanarak O'nun rızasını kazanmaya ve O'na yakın olmaya çalışır. Misal verecek olursak Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarından biri “cevâd” sıfatıdır. 
Manası ise “çok çok ihsan eden, çok cömert” demektir. Bizlerin de Allah Teâlâ'nın bu sıfatıyla vasıflanmamız demek; gücümüz yettiğince insanlara ve canlılara karşı cömert olmamız, onlara Cenâb-ı Hakk'ın bizlere lutfettiği nimetlerden ihsan etmemiz anlamına gelir. Rabbimiz'in bu güzel isim ve sıfatlarını zikrederek misalleri çoğaltabiliriz. Yüce Allah bütün isim ve sıfatlarıyla gereğince vasıflanmamızı nasip eylesin. Âmin... 


İmam Şa'râni [kuddise sırunüj kulun Allah Teâlâ'nın cömertlik sıfatıyla vasıflanması hakkında şunları söyler: “Ey kardeşim! Öncelikle Allah Sübhânehü'nun ahlâkına, sıfatlarına bakman ve bunlar hakkında tefekkür etmen gerekir. Zira o cömertliği ve keremliği yaratmış, bütün yarattıklarına güçleri nisbetinde fazlını ve cömertliğini emanet etmiştir. Sen de diğer varlıklar gibi Cenâb-ı Hakk'ın bu cömertlik ve keremlik sıfatıyla vasıflan. 


Cömertliğin en azı, farz olan zekâtı vermektir. 
Çünkü ruhlar ve sırlar bu gibi emirleri yerine getirmekle tezkiye olur, temizlenir. Üstelik zekâtı ver- 
18 Zebidi, İhâf, 12/350; İmâm-ı Rabbâni, Mektübât, 107. Mektup. 
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mekle Allah'a yakın olan kulların makamına layık görülürsün. Nitekim GM kerimede, 


ei ayi BiZ Jal ei 
İL öl esie İç AE 
E çel aa -2l 


‘Onların mallarından sadaka/zekât al; bununla onları temizleyesin ve onları arıtıp yüceltesin. 
Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükünettir (büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır). 
Allah her şeyi hakkıyla işiten ve bilendir’ (Tevbe 9/103). 


Buradaki tezkiye şüphesiz ruhların tezkiyesi, temizlenmesidir. Çünkü bu hakiki manada temiz olanın sıfatlarından bir vasıftır. 


Bu tezkiye sıfatı ile vasıflanan kimse cimrilik rezilliğinden uzak olur, kurtulur ve cömertlik sıfatı ile vasıflanır. 


Tezkiye, ancak Mevlâ'nın emrettiği iyilik yolunda malını harcayan kimse için gerçekleşir, nitekim bu hususta Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


G AYI iie 
BEİ Ee 


Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve temizlenmek üzere (gönlünü arındırmak için) Allah yolunda mal harcayan ise ondan (ateşten) uzak tutulur’ (Leyl 92/17-18). Bu âyet-i kerimenin, Ebü Bekir-i Sıddik (radıyallahu anh) bütün malını sırf Allah için verdiği vakit, onun hakkında nâzil olduğu nakledilmiştir. 
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Aynı şekilde şu âyetin ihtiyaç sahibi bir fakire elinde bulunan yüzüğünü tasadduk etmesi sebebiyle Hz. Ali hakkında indiği söylenmiştir. 


— iri Dr 


Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah'tır, O'nun resülüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekâtlarını veren müminlerdir' (Mâide 5/55).” "° 


Bir defasında adamın biri, Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ın [radıyallahu anhümâ] yanına geldi ve kendisine, 


- Ey peygamberin torunu! 400 dirhem borcum var, dedi. Hz. Hasan hemen adama 400 dinar verilmesini emrederek adamın borcunu fazlasıyla karşıladı. Daha sonra Hz. Hasan ağlayarak evine döndü. Ağladığını görenler kendisine, 


- Ey Allah Resülü'nün torunu, seni ağlatan nedir, diye sordu. Hz. Hasan onlara şöyle cevap verdi: 


- Ben o kimsenin ihtiyacını araştırıp karşılama hususunda onu ihmal ettim, ona gereken ilgiyi göstermeyip hata ettim. Bu nedenle o kimseyi yanıma kadar gelip benden istemesine mecbur bıraktım, halbuki ben onu arayıp bularak ihtiyacini karşılamalıydım (Hüeviri, Keşfü'-Mahcüb, s. 351). 


19 Şa'râni, Fethu'-Mübin, s. 45. 
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3. Zekât Malı Temizler 


Zekât, alan ve veren açısından, cemiyet açısından maddi ve manevi birçok kirden, hastalıktan temizlenmeye sebeptir. Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] beyanıyla zekât insanların kiridir.9 Çünkü zekât fakirin hakkıdır. Zekâtı vermeyen kimse, fakirin bu hakkını vermemesi sebebiyle malını kirletmekte, bu sebeple de meydana gelecek olan kıskançlık, kin, nefret, düşmanlık, hırs, tamah, maddeye esir olma, anarşi ve pek çok manevi kirin, hastalığın meydana çıkmasına sebep olmaktadır. 


İşte zekât veren kimse, zekât vermekle, malını bu kirlerden temizlemiş olmaktadır. Ayrıca malını ve canını başına gelebilecek kötülüklerden muhafaza etmektedir. Ancak buradaki kirlerden temizlenecek olan zekât malı helâl yoldan kazanılan mallardır. 
Haram yoldan kazanılan mallar zaten kirlidir, onun için temizlenme söz konusu değildir. 


Zekâtı vermemek demek, fakirin hakkını, kul hakkını yemek demektir. Bu ise malı emanet eden Mevlâ'ya isyandır, O'nun gazabına sebeptir. Bir an evvel verilmesi gereken bir yüktür ve fazlalıktır. 
Vakti gelince zaman kaybetmeden bu fakirin hakkını vererek elden çıkarıp maddi ve manevi sorumluluk- tan kurtulup birçok kötülüğe sebep olan bu manevi kirlerden temizlenmek gerekir. 


İmam Şa'râni [kuddise sıruhüj Zekâtın, malı nasıl temizlediğini şu tesbitleriyle çok güzel açıklamıştır: 


20 Müslim, Zekât, 167-168. 
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“Ey kardeşim, bilmiş ol ki kuşkusuz Allah Teâlâ zekâtı, mal ve bedenler için temizlenme sebebi kıldığı gibi ruh ve nefislerin tezkiye olmalarına ve günahlardan uzak durmalarına sebep kılmıştır. 


Bununla ilgili şöyle buyrulmuştur: ‘Allah Teâlâ, zekâtı mallarınız için bir temizlik kıldı. “ 


Temizliğin yalnız necasetten ve kötülük gibi şeylerden olduğu herkesçe malumdur. Nitekim bu hakikati şu hadis-i şerif teyit etmektedir: ‘Kuşkusuz sadaka/zekât insanların (manevi) kirleridir, bu sebeple zekât, Muhammed'e ve ailesine helâl değildir. ” 


Buradaki hikmet, Allah Teâlâ mahlükatı yaratmış ve bazılarını diğerlerine muhtaç kılmıştır. Onlardan bir kısmını zengin, bir kısmını ise fakir ve farklı alanlarda ihtiyaç sahibi kılmıştır. Böylece kâinatın düzenini kurmuştur. Şayet Cenâb-ı Hak, herkesi zengin olarak yaratsaydı mevcut olan nizam bozulurdu, yine herkesi fakir olarak yaratsaydı aynı şekilde düzen bozulurdu. Bu hususta Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


‘Bir kısmının diğer kısmını çalıştırması için (çeşitli alanlarda) kimini kimine derece derece üstün kıldık” (Zuhruf 43/32). 


Allah Sübhânehü, fakir ve ihtiyaç sahibi kimselere zenginlerin mallarından bir takım haklar lutfetmiştir. Bu hakları onlara vermeyi zenginler üzerine yükümlü kılmıştır. Bu bildirilen haklardan mal sahipleri için bir hisse yoktur. Çünkü Allah Teâlâ, lutfettiği malları kullanması için zengin kullarını halife olarak 
21 Buhâri, Zekât, 4; İbn Mâce, Zekât, 2. 

22 Müslim, Zekât, 167-168; Ebü Dâvud, Harac, 20. 
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atamış, yani onları kendisine vekil olarak tayin etmiş ve onların mallarından fakirler için bir nasip, hisse lutfetmiştir. 


Yine bilmelisin ki verilmesi gereken zekât malı, mal sahiplerinin gerçekten mülkü olsaydı onu vermeyenler hakkında tehdit vâki olmazdı. Demek ki zekât malı, mal sahibinin değil fakirin hakkıdır. 


Namaz kılmak farz olup Hak Teâlâ'nın kulları üzerinde bir hakkı olduğu gibi, zekât vermek de fakirlerin zenginler üzerindeki hakkıdır. Bu sebeple Allah Teâlâ'nın kitabında birçok âyette zekât namazla birlikte zikredilmiştir. Nitekim âyet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: 


FPE TAR 
Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin” (Bakara 2/43). 


Yani bu âyetin takdiri, manası, benim için namaz kılın, zekâtı da fakirlere ve ihtiyacı olan kimselere verin, demektir. Bu şeref ve övünmek bakımından fakirler için yeterlidir. Zira Allah Teâlâ fakirlerin haklarını kendi hakkı ile birleştirmiştir. Bundan başka zenginlerin mallarında, Mevlâ'nın vermekle yükümlü kıldığı fakirlerin hakkı bulunmaktadır. 


Çünkü mal, mülk her şey hakikatte Cenâb-ı Hakk'ındır, bütün insanlar da O'nun kuludur. Bu nedenle Hak Teâlâ dilediği kimselere dilediği miktar mal mülk ve nimet verir. 


Şüphesiz Allah Teâlâ, altın ve gümüşte kırkta bir miktarının, besinlerde (öşür mallarında) onda 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bir veya duruma göre onda birin yarısı kadarının, koyunlarda ise kırkta bir miktarının ve diğer peygamberinin verilmesini emrettiği zekât miktarlarının fakirler için yeterli olacağını ve onların ihtiyaçlarını karşılayacağını, latif ilmi ve hikmetiyle bildiği için bu miktarların verilmesini emretmiştir. Aksi takdirde bu miktarlardan daha fazlasının verilmesini emrederdi. 


Eğer bu belirtilen zekât miktarlarını zenginler tam olarak verirlerse bu fakirler için yeterlidir. Çünkü Allah Teâlâ her beldede o bölgenin fakirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak zengin kullar yaratmıştır. 
Fakirler ancak zenginler haklarını tam olarak vermedikleri için muhtaç duruma düşmektedirler. 


Hiç şüphesiz Cenâb-ı Hak, sahip olunan malda belirtilen miktar zekâtın verilmesiyle, sahibini temizlediğini ve güzelleştirdiğini latif ilmi ve hikmetiyle bildiği için bu miktarı farz kılmıştır, aksi takdirde daha fazla miktar zekât verilmesini zenginler üzerine farz kılardı. 


Zekât malını yanında tutup vermeyen kimse insanların kirlerini, bilakis kanlarını yemiş, içmiş olur. 
Aynı şey, haksız yere zekât malını alan ve işgal eden kimseler için de geçerlidir. Çünkü bu kimseler de aynı şekilde başkalarının muhtaç olduğu hakları yemektedirler. 


Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] zekât vermeyen bu kimselerin durumunu Mi'rac gecesinde görmüş ve şöyle buyurmuştur: ‘Mi'rac gecesi (vücudunun) ön ve arka taraflarında (avret yerlerinde) kumaş parçası bulunan, zakkum ve cehennem dikeni yemeye götürülen bir topluluk gördüm. Cebrâil'e, 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- Ey Cebrâil bunlar kimlerdir, diye sordum. O da şöyle dedi: 
- Onlar mallarının zekâtını vermeyenlerdir.' ” 


O halde farz kılınan zekât miktarını vermek, malları manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleme derecelerinin en azıdır.” 2 


4. Zekât Beden ve 
Ruhları Temizler 


Hiç şüphesiz Allah için verilen zekât, bedeni ve malı maddi ve manevi kirlerden temizleyip tehlikelerden koruduğu gibi aynı şekilde ruhu ve kalbi de mal sevgisi, cimrilik, haset, nefret, düşmanlık gibi yıkıcı manevi kirlerden, hastalıklardan, maddenin esiri olmaktan temizler, muhafaza eder. Zira insanın maddeye hâkim olması gerekirken maddeye kul köle olması ne kadar cahilce bir davranıştır, insanın yaratılış gayesine aykırıdır. Nitekim Allah Teâlâ insanı kendisine kul, diğer varlıkları da insana hizmet etsin diye yaratmıştır. 


Zekâtın beden ve ruhları temizlemesi konusun- da İmam Şa'râni (kuddise sırruhü| hazretleri şöyle buyurur: 


“Zekâtın bedenleri ve ruhları, bütün pisliklerden, manevi hastalıklardan, âfetlerden, özürlerden, ayıplardan, katılıklardan, parçalanmalardan, tarafların bölünmelerinden ve benzeri şeylerden temizlemesine gelince: 


23 Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 1/68, nr. 235; Ebü Cafer Muha - 
med b. Cerir et-Taberi, Tefsirü't-Taberi, 7/15. 


24 Şa'râni, Fethu'-Mübin, S. 41-42. 
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Allah {celle celâluhüj sana bir mal verdiğinde eğer o mal seni O'nun taatinden, O'na kulluk etmekten alıkoyuyorsa Hak Teâlâ seninle kendi arasına dünya ve ahirette perde koyar ve kendinden uzaklaştırır. Nice kere verdiği malı talan eder ve geri alır. O mal ve nimet seni o nimeti verenden alıkoyduğu için fakru zaruret içinde bırakır. Şayet Mevlâ'nın taati, ibadeti seni malla meşgul olmaktan alıkoyar da sadece O'na ibadet etmekle meşgul olursan O, sana bir zerre bile eksiltmeden nimetlerini ihsan eder. Mal senin hizmetçin, sen de Mevlâ'nın hizmetçisi olursun. Dünyada huzurlu, rahat içinde yaşadığın gibi ahirette de me'va cennetinde ağırlanır, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraber ikram olunursun (Abdulkadir-i Geylâni, Fütühu'-Gayb, s. 103). 


Abdülkadir-i Geylâni (kuddise sırruhü| 


Allah Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: 


ERI yk kere o 


w mallarından sadaka h bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin’ (Tevbe 9/103). 


Allah Teâlâ bu âyet-i kerimeyle farz kılınmış olan zekâtı emretmiştir. Zira farz kılınan zekât eda edilemediği takdirde sadaka ve yoldaki bir pisliği kaldırmak, üzüntülü ve sıkıntılı kimselere yardım etmek, insanların arasını düzeltmek ve benzeri Hak 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Teâlâ'ya yaklaşmak için yapılan diğer nafile ibadetler âzaları manevi hastalıklardan temizlemez. Yani âzaların bu hastalıklardan temizlenmesi için öncelikle farzların ve farz kılınan zekâtın yerine getirilmesi gerekir. Hadis-i şerifte belirtildiği gibi insan bütün azaları için her gün sadaka vermesi gerekir: 


“Sizin her birinizin bütün organları için (günde) bir sadaka vermesi gerekir." 


“Sadaka, müminleri günah ve mâsiyet pisliğinden temizler. Hz. Resülullah da (aleyhisselâm), mallarını çıkarıp fakirlere verdiklerinde, onları 


tezkiye eder, manevi kirlerden temizler, şanlarını yüceltir ve onları över.” 


Fahreddin er-Râzi (rahmetullahi aleyh| 


Bununla birlikte kıyamet günü hayvanların zekâtını vermeyenler, menedenler yere yatırılır. 
Zekâtı verilmeyen hayvanlar da ayakları ile zekâtı vermeyenlerin üzerinden yürüyerek ezip geçerler ve onlara boynuzları ile tos vururlar. Çünkü bu kimseler, emredildiği üzere malın zekâtını vermemiş, hak sahiplerine haklarını ulaştırmamış, muhtaç olan kimselere de aşırı cimrilik ederek bağışta bulunmamıştır. 


Çünkü zekâtı menetmek, vermemek en büyük cimriliktir. Zekâtı vermek ise cömertliğin en alt derecesidir, bu ise tamahkârlık, açgözlülüktür. Ayrıca zekâtını vermeyen zengin kimseler kıyamet günü kaçacak, hareket edecek yer bulamayacaklardır. 


25 Buhâri, Sulh, 11, Cihâd, 72, 128; Müslim, Zekât, 56, Müsâfirin 
84; Ebü Davud, Salât, 301. 
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Şu da unutulmamalıdır ki ahirette rahat hareket etmek, başa gelebilecek felaketlerden kurtulmak ancak yapılan çeşitli taat ve ibadetlerin gereğince yerine getirilmeleriyle mümkündür. Kul orada ancak önceden gönderdiği salih amellerin, iyiliklerin ve dünyada tasarrufta bulunduğu şeylerin karşılığını bulur. 


Ayrıca mal ile mal sahibinin kalbi arasında bir alaka, bağ vardır. Mal sahibi bu alaka sebebiyle o malı elde eder, ona bağlanır, onu gizler, kimseye vermek istemez. Halbuki mal, sahibinin emri altındadır ve o nerelerde tasarrufta bulunursa bulunsun o mal sahibine tâbidir. 


Bu sebeple zekât malını vermeyen kimseler tam bir sevgiyle o malı sevmiş ve ona bağlanmış demektir. Malı sevip kalbini ona bağlamakla da kendisini zelil duruma düşürmüştür. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: 


‘Dinar ve dirhemin (paranın) kulu olan helâk oldu.'? 


Aslında kulun Rabb'ine karşı kendini zelil görmesi gerçek kulluk, ibadettir. Zira kulun gereğinden fazla aşırı derece mala meyletmesi, onu elde etmeye çalışması, ona kalbini bağlaması sebebiyle, elli bin sene sürecek olan o kıyamet gününde bu kul, ayağa kalkamayacak, yere yatırılacak, hayvanlar her yönden üzerine gelerek ayaklarının altına alacaklar ve üzerinden yürüyüp geçeceklerdir.” Bunu iyi anla. 


26 Buhâri, Rikâk, 10; İbn Mâce, Zühd, 8. 


27 bk. Buhâri, Zekât, 43; Müslim, Zekât, 8; Tirmizi, Zekât, 1; 
Nesâi, Zekât, 2. 


41 


Şayet kul kalbindeki bu mal sevdasını, bağlılığını söküp atarsa kıyamet günü hayvanların üzerine 
gelip ayakları ile çiğnemelerinden korur.” 8 


Ebü Zer (radıyallahu anh} anlatıyor: Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] Kâbe'nin gölgesinde otururken onun yanına geldim. Beni görünce, 


- Kâbe'nin Rabb'ine kasem olsun ki onlar zarardadır, buyurdu. Ben de kendi kendime, “Acaba ne oldu? Benim hakkımda bir şey mi 

| indi?" dedim, fakat yine duramadım ve, 


- Anam babam sana feda olsun, onlar kimlerdir ey Allah'ın resülü, dedim. O da şöyle buyurdu: 


- Onlar malca çok olanlardır. Ancak mallarını hayırlara ve iyilikle, sağındaki ve solundaki muhtaç ve fakirlere verenler müstesna, dedi ve hemen ilave etti: 


- Böyleleri ne kadar az! Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki devesi, sığırı, davarı olup da zekâtını vermeyen kimse için kıyamet günü, o hayvanlar daha bakımlı ve semiz olarak yanına getirilir, o kimseyi sırayla ayaklarıyla çiğnerler ve boynuzlarıyla toslarlar. Sığır ve develer bir sefer o kimsenin Üzerinden geçtiler mi yeni baştan tekrar çiğnemeye ve toslamaya başlarlar. Bu durum insanların hesabı görülünceye kadar devam eder gider” (Buhâri, Zekât, 43; Müslim, Zekât, 8; Tirmizi, Zekât, 1; Nesâi, Zekât, 2). 


28 Şa'râni, Fethu'l-Mübîn, s. 42-43. 


5. Mal Biriktirmenin 
Yasaklanması ve 
Azabının Hikmeti 


İslâm dini, malları yığıp Allah yolunda harcanmamasını, biriktirilip stok haline getirilmesini, malın sadece belirli kimselerin elinde bulundurulmasını, böylece diğer insanların sıkıntıya ve felakete düşmesini yasaklamıştır. Bu durum, iktisadi ve ekonomik hayatta son derece sıkıntılara sebep olacak alım gücü sınırlı olan kimseleri perişan edecek bir durumdur. Bu sebeple İslâm bunu yasaklamış ve ekonomik dengenin sağlanması için bu sorunu kökten halledecek zekât, sadaka, infak, yardım gibi emir ve ibadetlerle çözümler getirmiştir. 


Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da, hür ol, 


Ey oğul, ne zamana kadar altının gümüşün esiri olacaksın? (Mevlânâ, Mesnevi, 1/15, b.19). 


Hz. Mevlânâ [kuddise sırruhü| 


Altın ve gümüşü saklayarak Allah yolunda harcamayanların alınlarının, sırtlarının ve yanlarının im âyet-i kerimede MN iri 


a pan 
Ba) eN Jea E Ok ağ 
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DI Jeo a Vga ENİ ssp Bİ şili 
Hic pakpi gele ma abg 
OHS yil 


“Ey iman edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Altını, gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele! Yığılan bu altin ve gümüş cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları/yüzleri, yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara denilir ki): “İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin (azabını) tadın!” (Tevbe 9134-35). 


İşte bu âyet-i kerimelerde dini istismar etmek suretiyle haksız kazanç elde etmenin ve halkı kandırmanın yasaklanmasının yanı sıra temel iktisadi alanda gerekli altın ve gümüşü stok ederek toplumun iktisadi, ekonomik alanda düzeninin bozulmasına sebep olan, zekât vermeden, Allah yolunda harcama yapmadan insanların kişisel servetlerini artırıp malı yığmalarına karşı gelmekte ve bunu yasaklamaktadır. 


Şuna da açıklık getirmek gerekir ki “kenz” yani malları yığma ve Allah yolunda harcamama durumu zekâtı verilmeyen mallar için geçerlidir. Nitekim 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Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) zekâtı verilen malın kenz olmadığını haber vermiştir.” 


Ayrıca mal yığmaktan uzak durmak, en faziletli olanı tercih etmek ise de bazı sahabenin yaptığı gibi zekâtını ve sadakasını verdikten sonra mutlak olarak mal biriktirip ticaret yapmak, malı muhafaza etmek mubah kabul edilmiştir. 


İmam Şa'râni hazretleri [kuddise sıruhüj altın ve gümüşü biriktirip zekâtını vermeyen kimsenin uğrayacağı azabı bildiren âyet-i kerime hakkında şöyle der: 


“Allah Teâlâ kendisinden razı olsun, şeyhim şöyle derdi: ‘Hak Teâlâ'nın dağlamayı bu üç âzaya tahsis etmesinin sebebi şudur: Bir fakir mal sahibi bir kimsenin yanına bir ihtiyacını 


gidermesi için geldiğinde (cimri) mal sahibinin 

yapacağı ilk şey o kimseden yüz çevirmesidir. 

Fakir bir kimse yanına gelip oturursa ona yanını 

çevirir. Fakir o kimseyi bir şey almak için zorlarsa arkasını çevirir, ondan uzaklaşır” (Şa'râni, 

el-Uhüdü'-Kübrâ (çev. Selahaddin Alpay), İstanbul: Bedir Ya- 
| yinevi, 1981, s. 815). 


Abdülvehhâb Şa'râni [kuddise sırruhü| 


Altın ve gümüşü saklayarak Allah yolunda harcamayanların uğrayacağı azabın hikmeti hakkında İmam Şa'râni (kuddise sıruhüj şöyle der: 

“Kenzin manasının hakikati; defnetmek, gizlemek üzerini örtmektir. Ayrıca kenz, keşf ve izhar etmenin, açmanın zıddıdır. 

29 Ebü Davud, Zekât, 4. 
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Dünya hayatında altın, gümüş ve para sebebiyle bütün ihtiyaçlar karşılandığı için insanlar bu ikisini mahbup edinmiş ve kalbini onlara bağlayarak mal sevdasına tutulmuştur. Âdeta gözleri görmez olmuştur. Bu sebeple altın ve gümüş diğer mallara benzemez. 


Her kim altına, paraya sahip olursa hemen ona bağlanır ve onu elde etmeye karşı hırslı olur. Ona baktıkça onu kaybetmekten korkar, onu bırakıp gidemez, yüzünü ona çevirir, sırtını ona dayar, güvenir, itimat eder. Bu sebeple âyette bu âzalar zikredilmiştir. Çünkü vücudun en önemli âzaları olan bu azalar altın ve gümüş fitnesine düşmüştür. 


Muhabbetin hakikati, sevenin, sevdiğiyle bir olmak istemesidir. Kul da altına, mala bağlandığı vakit onunla beraber olmak ister, ondan ayrılmak istemez ve onu başkalarından gizler. Mala bağlanıp zekât vermeyen kimse de Allah Teâlâ'nın hakkını vermemiş, emrini yerine getirmemiştir. Bundan dolayıdır ki, zekâtı verilmeyen bu altın ve gümüşün kızdırılmış levhalar halinde sahibinin bu azalarına, vücuduna bastırılıp dağlanacağı bir azap ile cezalandırılacağı bildirilmiştir. 


Ey kardeşim, bu altın ve gümüş tenekelerinin nasıl ateşe çevrildiğini ve mala bağlanarak onu Allah yolunda harcamayıp saklamanın nasıl azaba sebep olduğunu iyi anla. Kul Allah Teâlâ'nın istediği gibi hakkıyla zekâtını verdiği ölçüde kalbinden o mala olan bağlılığı da o derecede kesilir, azalır. O vakit Cenâb-ı Hak onu kabul eder. Kul bildirilen miktar ölçüsünde malının zekâtını verdiği vakit malının hepsi 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İmam Kurtubi (rahmetullahi aleyhi bu âyet hakkında şu açıklamada bulunur: 


“Bazı süfi âlimler şöyle demiştir: “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayan kimseler, devamlı mal ve mevki talebinde bulundukları için Cenâb-ı Hak bu kimselerin yüzlerini hakir düşürecektir. Fakirler yanlarına oturdukları vakit yüzlerini ve yanlarını çevirdikleri 


için böğürleri dağlanacaktır. Mallarına güvenip sırtlarını onlara dayadıklarından dolayı da sırt- 


13 


ları dağlanacaktır. 


Bazı zâhid âlimler de şöyle demiştir: 'Bilhassa bu organların zikredilmesi, zenginin fakiri gördüğü vakit kaşlarını çatması ve yüzünü ekşitmesinden dolayıdır (Kurtubi, e-Câmi'l-Ahkâmi'-Kur'ân, Beyrut, Dârü'l-Fikr, 1998, 4/62; İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu'l-Beyân, Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'-Arabi, 2001, 3/532). 


temizlenir. Her şeyin gerçek mâliki olan Allah [celle celâluhüj malın ne kadarının verileceğini en iyi bilendir. 


Aynı şekilde diğer malların, yiyeceklerin zekâtını vermemenin cezası da böyledir. Kul şayet bunların zekâtını vermez, verilmesine engel olursa, bunun azabı da vermediği şeyin cinsinden olur. 
Mesela yiyeceklerin zekâtını vermeyen kimsenin, cehennem ehlinin yiyeceği olan zakkum ile cezalandırılması gibi. 

Zenginlerin çokça nâfile sadaka vermeleri müstehaptır. Bu sebeple umulur ki bu sadakalar geçmiş senelerde verdiği zekâtın eksiklerini tamamlar. Tabii ki bu durum, sarfedilen mallar helâl, temiz oldukları 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vakit söz konusudur. Zira Allah Teâlâ'nın razı olmadığı şekilde zulüm, haksızlık gibi yollarla elde edilen mallardan verilen sadakaları kabul etmeyeceği bildirilmiştir. Cenâb-ı Hak'tan lütfunü istiyoruz. O her 
şeye kadirdir. Âmin.” 2 


Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem), zekâtı vermeyip mal biriktirenleri, cehennem ateşinde kızdırılan taşların onların her birinin memeleri ucuna konup tâ kürek kemiklerinden çıkacağı, kürek kemiği üzerine konup, memeleri ucundan çıkacağı, yine sırtlarının dağlanacağı, bu dağlamanın eseri yanlarından çıkacağı, yine kafaları tarafından dağlanıp bunun eserinin de yüzlerinden çıkıp belli olacağı bir azapla müjdelemiştir.” 


Amr b. Şuayb fradıyallahu anh] anlatıyor: 


“Bir kadın, kızı ile beraber Resülullah'ın fsallallahu aleyhi vesellem) yanına geldi. Kızının kolunda kalın iki tane altın bilezik vardı. Hz. Peygamber kadına, 


- Bunun zekâtını veriyor musun, buyurdu. 
Kadın, 


Hayır, dedi. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem), 


- Kıyamet gününde Allah'ın onların yerine sana ateşten iki bilezik taktırması hoşuna gider mi, deyince kadın hemen onları çıkarıp Hz. 
Peygamber'e /aleyhisselâm| uzattı ve şöyle dedi: 


-İkisideaziz vecelil olan Allah'a ve Resülü'ne aittir (Ebü Davud, Zekât, 3; Nesâi, Zekât 19; Tirmizi, Zekât 12). 


30 Şa'râni, Fethu'-Mübin, s. 43-45. 
31 Müslim, Zekât, 10. 
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6. Zekât Nimete Şükürdür 


Zekât veren kimse bilir ki Allah Teâlâ kendisini yoktan yaratmış ve sayısız nimetler ihsan etmiştir. 
Elinde bulunduğu bütün nimetleri, malı mülkü Allah (celle celâluhüj kendisine nasip etmiştir. Bu kadar nimet karşısında bildirilen ölçüde elinde emanet bulunan malın zekâtını vermek kulun Rabb'ine karşı bir şükrüdür. Şükür de nimetin artmasına vesiledir. Nitekim bu hususta Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 


Kyrie ete ei 
O azl lá ó 


“Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir?” (ibrahim 14/7). 


Bu hususta Hüccetü'-İslâm İmam Gazâli (kuddise sıruhü) şöyle buyurmuştur: 


“Zekât, nimeti verene şükürdür. Allah Teâlâ'nın kulu üzerinde gerek nefsinde/bedeninde gerekse malında birçok nimeti vardır. Beden ile yapılan ibadetler kendisine ihsan edilen beden nimeti için bir şükür, mal ile yapılan ibadetler de mal nimeti için bir şükürdür. Darlık içinde ve muhtaç olan fakir bir din kardeşinin bu halini görüp Allah Teâlâ'nın seni başkasına muhtaç etmeyip sana ihsan ettiği servetin kırkta bir veya öşürde olduğu gibi onda bir emredilen kısmından ona vermeyen kimseden daha aşağı 
mertebede kim vardır?” 3 


32 Gazâli, /hyâü Ulümi'd-Din, 11289. 
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Zekât, hakikatte Mevlâ'nın ihsan ettiği nimetin, malın mülkün kula ulaşması üzerine bir şükürdür. Şükrün de nimetin cinsinden eda edil- 


mesi gerekir (Hücviri, Keşfü'-Mahcüb, s. 346). 


Ebü Hasan Ali b. Osman el-Hücviri [kuddise sırruhü| 


7. Zekât Cimriliği Önler, 
Cömertliği Artırır 


Cömertlik, Allah Teâlâ'nın sıfatlarından biridir. 
Cimrilik ise insanı felakete sürükleyen birçok kötülüğe sebep olan kalp hastalıklarından ve mümine yakışmayan çirkin huylardan biridir. İnsan zayıf, bencilliğe, cimriliğe ve menfaatlerine düşkün” yaratılmıştır, dünyaya meyillidir. 


İşte bir müslüman zekâtını verdiği, tasaddukta bulunduğu vakit en azından bu hastalıktan kurtulduğu gibi daha çok cömert olmaya gayret edecektir. 
Kul cömertliğin, ihsan etmenin Allah'ın bir sıfatı olduğunu bilip O'nun bu sıfatıyla vasıflanmaya çalışacaktır. Böylece sevdiği malı Allah Teâlâ'nın emri olduğu ve O'nun rızası için verdiği müddetçe daha çok cömert olacak ve cimrilik hastalığından, mal sevdasından kurtulmaya gayret edecektir. 


Nitekim Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem] cömert olan kimselerin Allah Teâlâ'ya, cennete, insanlara yakın olduğunu, cehennemden uzak olduğunu, cimri olan kimselerin de Allah'tan ve insanlardan 


33 Nisâ 4/28. 
34 Nisâ 4/128. 
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uzak olduğunu, cehenneme daha yakın olduğunu bildirmiştir.” 


Başka bir sözlerinde Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] Allah Teâlâ'nın güzel olup güzel olanları, temiz olup temiz olanları, kerim olup kerim olanları, cevâd/cömert olup cömertleri sevdiğini bildirmiştir. Böylece zekât Cenâb-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olan cömertlik ve kerimlik sıfatına sahip olmamızı sağlayarak onun bizi sevmesine sebeptir. 


İslam'ın emrettiği zekâtı eda etmek niyetiyle bir lira da olsa para sarf eden kimse, nefsini terbiye etmek için kendiliğinden binlerce altın para- 


yı sadaka olarak sarf eden kimseden daha hayırlıdır (imâm-ı Rabbâni, Mektübât, c.1, 52. Mektup, s. 144). | 


İmâm-ı Rabbâni (kuddise sırruhüj 


Âyet-i kerimede yüce Mevlâmız şöyle buyurmuştur: 


O il O Inai 
Ha O GİRİ ócsó 
O Giaaiiia i O Gs 


“İmana sırtını dönüp haktan yüz çevireni, bir de servet toplayıp yığan ve hayırda harcamayanı o ateş kendine çağırır. Gerçekten insan, pek hırslı/ cimri yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda 


35 Tirmizi, Birr 40. 
36 Tirmizi, Edeb, 41; Ali el-Müttaki, Kenzü7-Ummâl, 6/347, 


ŞI 


sızlanır, feryat eder. Ona imkân verilip servet sahibi olduğunda ise pinti kesilir” (Meâric 70/17-21). 


Bu âyette servet toplayıp yığan ve Allah yolunda harcamayan kimseleri cehennem ateşinin çağırdığını ve insanın mala karşı hırslı ve servet sahibi olduğunda ise pinti kesildiği beyan edilmiştir. 


İşte zekât emrini yerine getiren kimse aslında bekçisi olduğu malın hakkını vermiş, cömertliğin en alt derecesini yerine getirip en azından cimrilikten kurtulmuş olur. Bundan daha fazla yapmasıyla da kul Hak Teâlâ'ya daha çok yaklaşır. 


Yine bu konuyla ilgili Mam Gazâli [kuddise sırruhüj İhyâ isimli kitabında şu açıklamada bulunmuştur. 


“Zekâtın asıl manalarından, hikmetlerinden biri de kötü huylardan olan cimrilik sıfatından temizlenmektir. 


Nitekim âyet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: LİNA Se) İŞ OİL vi ii mr imam gl A 


Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Haşr 59/9). 


Cimrilik sıfatı ancak malı Allah yolunda sarfetmeyi âdet edinmekle yok olup gider. Bir şeyden sevgiyi kesmek, ancak nefsi ondan ayrılmaya zorlamakla olur. Nefsi öyle zorlamak gerekir ki sevdiği şeyi terketmek âdet haline gelsin. Bu manada zekât temizlik demektir. Yani helâk edici olan cimrilik pisliğinden sahibini temizler. Mal sahibinin cimrilik kirinden temizlenmesi; Allah yolunda malını harcaması, bu yolda malı elinden çıkardığından dolayı sevinç 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ve ferahlık duyması nisbetindedir. Ne kadar malını Allah yolunda harcar ve bundan dolayı ferahlık duyarsa o kadar cimrilik kirinden temizlenir.” * 


Üzerime herhangi bir malın zekâtını vermek vacip olmadı, 


Cömert kimse üzerine hiç zekât vâcip olur mu? (Hücviri, Keşfü'-Mahcüb, s. 347). 


Hz. Ali (radıyallahu anh] 


8. Zekât Canın ve 
Malın Sigortasıdır 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadis-i şerifinde canımızı ve malımızı nasıl korumamız gerektiğini bizlere şu sözleriyle haber vermiştir: 


“Mallarınızı zekâtla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya,imtihana dua ile mukabelede bulunun.” * 


Demek ki farz olan zekât vazifesini hakkıyla yerine getirdiğimizde mallarımızı tehlikelerden korumuş, Allah Teâlâ'nın himayesi altına girmiş oluyoruz; sadaka vermekle de hastalıklardan korunmuş ve onları bir nevi tedavi etmiş oluyoruz. 


Hakkıyla verildiğinde muhtaçlara yeterli olacak olan zekât ve sadaka vazifesi yerine getirildiği takdirde, insanların ihtiyaçlarını karşılayamamaları se- 


37 Gazâli, İhyâü Ulümi'd-Din, 1/288. 

38 Beyhaki, Şuabü'-İmân, 3/282-83, nr. 3557-3558; Taberâni, ek 
Mu'cemü"-Kebir, 10/128, nr. 10196; Ali el-Müttaki, Kenzü-Ummdl, nr. 15759-15760; Heysemi, Mecmauz-Zevâid, 3/64, nr. 4336. 
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bebiyle birbirine kin gütmeleri, yanlış yola sapmaları, birbirini kırmaları, hırsızlık, cana kıyma gibi gayri meşru yola sapmaları önlenecek, toplumda güven ve huzur temin edilecektir. İnsanların canları ve malları bu şekilde de koruma altına alınacaktır. 


Aksi takdirde bu durum günümüzde de şahit olduğumuz gibi zenginlerin zekât ve sadakalarını vermemeleri, bazı insanların yanlış yollara sapmalarına, cana ve mala zarar vermelerine sebep olacaktır. İşte İslâmiyet zekât ve sadaka gibi vazifelerle böyle durumların önüne geçmekte, güven ve adaleti sağlamayı hedeflemektedir. 


Yine kul, zekât vermekle âzalarının ahirette azaptan kurtulmasına sebep olarak canını ebedi âlemde de bir nevi sigortaya almaktadır. Verdiği mallar ebedileşmekte, hatta âlemlerin Rabb'i, daha iyisinin verileceğini müjdelemektedir. Yani verilen zekât ve sadaka ile sadece bu dünyada değil ahirette de canımız ve malımız ebedi koruma altına alınmaktadır. 


“Mal, sadakalar vermekle hiç eksilmez; hayırlarda bulunmak malı kaybolmaktan, zayi olmaktan korur! 


Verdiğin zekât, kesene bekçilik yapar, onu korur! Kıldığın namaz da sana çobanlık eder; seni kötülüklerden, kurtlardan kurtarır!” (Mevlânâ, Mesnevi, 6/591, b. 3573-3575). 


Hz. Mevlânâ [kuddise sırruhü| 
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Adi b. Hâtim [radiyallahu anh] anlatıyor: 


Bir gün Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] Cehennemden bahsedince ciddi bir tavır takındı ve ondan Allah'a sığındı. Bu durum üç defa oldu. 


Sonra Allah resülü şöyle buyurdu: 


“Yarım hurmayla bile olsa cehennem ateşinden korununuz, bunu da bulamazsanız güzel söz söyleyiniz” (Müslim, Zekât, 20; Ebü Davud, Zekât, 46). 


Yurdumuzun güzide âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de (rahmetullahi aleyh] zekâtın belaları defedip malın bereketlenmesine sebep olduğunu şu sözleriyle teyit ediyor: 


“Zekât, her şahıs için berekete ve belaları defetmeye sebeptir. Zekâtı vermeyenin, herhalde elinden zekât kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır.” * 


9. Zekât Malı Bereketlendirir 


Zekât, ilk bakışta malı azaltıyor görünse de aslinda malın bereketlenmesine ve artmasına sebep olur. Ayrıca Allah Teâlâ'nın emrine uyarak gönül rahatlığı ile fakirlerin hakkı olan zekât ve sadakayı veren kimse, fakir kimsenin duasını da alarak malının bereketli olmasını sağlar. 


Hak Teâlâ, zekât sebebiyle zekât veren kimseden zararı uzaklaştırır, faydalanma yollarını ona kolaylaştırarak malını çoğaltır, bereketlendirir. 


39 Bediüzzaman Said Nursi, Mektübât, Yirmi İkinci Mektup, s. 251. 
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Kul, Allah Teâlâ'nın ahirette mükafatını kat kat artırarak ondan daha iyisini vermek suretiyle verdiği malı ebedileştirmiş ve gerçek manada bereketlendirmiş olur. Üstelik kalkınmaya destek vererek malın ve iş sahalarının artarak daha çok kimsenin geçimini sağlamasına yardımcı olur. 


Allah Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de zekât ve sadakaların, Allah yolunda harcanan malların mükafatını kat kat artıracağını bildirmiştir. Bu âyet-i kerimelerden bazıları şunlardır: 


"Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekâtlar, O'nun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat artıranlardır” (Rum 30/99). 


Başka bir âyette şöyle buyurur: 
+ Ck A ofr Vw M ror 
UMAN e a yel Al AS pa edi TA A # y t 
O ús S Eo Y 
“Allah faizi tüketir (faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde 


ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez” (Bakara 2/276). 


“Kimdir o yiğit ki Allaha güzelce ödünç verir, Allah da onun verdiğinin mükâfatını kat kat artırır. 
Allah rızkı kısar da, bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp O'na götürüleceksiniz” (Bakara 2/245; bk. 
Hadid 57/11). 


“Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz 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tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. 
Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir” (Bakara 2/261). 


Latif ilmiyle her şeyi en iyi bilen Allah Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de iktisadi hayatı felç eden, insanları sömüren, güçsüzleri ezen faizi, haksız yoldan kazanmayı yasaklamış ve alışverişi helâl kılmış, zekât, sadaka ve Allah yolunda yardım etmeyi emir ve tavsiye etmiştir. 


Zikredilen âyet-i kerimelerin tefsirinde Allah Teâlâ'nın zekât ve sadakaları, Allah yolunda harcanan malları bereketlendireceği, nimetlerini, sevap ve mükâfatlarını kat kat artıracağı bildirilmiştir. 


Halbuki insan faizin malı artırdığını, zekât ve sadakaların ise azalttığını düşünür. Görünürde her ne kadar öyle olsa da Allah katında ve hakikatte öyle değildir. Faizin, insanları sömürdüğü, ihtiyaç sahiplerini perişan ettiği, görünürde rakam olarak artsa da malın bereketini giderdiği, birçok felakete sebep olduğu âşikârdır. Üstelik faiz almaya devam edenler Kur'an'ın ifadesiyle âdeta Allah'a savaş açmış olmaktadır. Bununla birlikte faizin günahını artırarak manen iflasa sebep olduğu herkesçe malumdur ve tarih de buna şahittir. 


Altın, zekât vermekle hiç eksilmez; fazlalaşir, artar! 


Namaz da insanı kötülükten, fenalıktan, 


çirkin ve iğrenç hareketlerden korur, kurtarır! 
(Mevlânâ, Mesnevi, 6/591, b. 3573-3575). 


Hz. Mevlânâ (kuddise sırruhü| 


WA 


Günümüzde uygulanan yerlerde faizin, iktisadi hayatı ve ekonomik dengeyi ne kadar bozduğu, insanları, cemiyetleri sömürdüğü, krizlere, felaketlere sebep olduğu ve insanları maddi ve manevi yönden helâk ettiği açıktır. Bunun aksine helâl yolla yapılan alışveriş, Allah yolunda verilen zekât ve sadakalar, malın bereketlenmesine, nimetin artmasına, Allah katında mükâfatın çoğalmasına sebep olmaktadır. 


Bir müslümanın, kendisine farz olan zekâtı eda ettikten sonra, gece gündüz, az veya çok demeden nâfile olarak sadaka vermesi müstehaptır. Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem| yaptığı ve âlimlerin tavsiye ettiği bir fiildir, ibadettir. Bilhassa mübarek receb, şaban, ramazan ayında ve bayram, aşura/muharrrem ayının onuncu günü, darlık ve kıtlık günlerinde verilmelidir. 


Anlatıldığı gibi verildiği takdirde beden, mal, aile fertleri âfiyete kavuşur. Verilen sadakalar karşılığında dünyada süratli bir şekilde hemen yerine bir başkası ihsan edilir ve ahirette de bol bol mükâfat verilir (Abdülkadir-i Geylâni, Gunyetü't-Tâlibin, 1/22). 


Abdülkadir-i Geylâni (kuddise sırruhü| 


Ayrıca zekât veren kimse, eksilen malın yerine malını tekrar artırmak isteyecek ve böylece zekâtını verdikten sonra helâl yoldan kazanılan malın çoğalmasıyla kalkınmaya ve üretime katkı sağlayacaktır. 
Böylece mümin, görevini yerine getirmiş olmakla birlikte sosyal yönden de güçlenmeye, ticarette 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canlanmaya sebep olacaktır. Zaten İslâmiyet, müslümanlara malının zekât ve hakkını verdikten sonra kalkınmayı, kazanıp muhtaç olanların ihtiyaçlarını karşılamalarını emir ve tavsiye etmektedir. 


Zekâtı verilen mallar ister altın, gümüş ve para olsun isterse hayvanlar, ticari eşyalar, zirai mahsuller, bal ve diğer hayvani mahsuller, madenler, deniz mahsulleri, akarlar ve zekât verilmesi gereken diğer mallar olsun kalkınma, bereket ve çoğalma bunların hepsi için geçerlidir. Kısaca zekât, her alanda artışa, bereketlenmeye, kalkınmaya ve verenlerin mükâfatlarının kat kat çoğalmasına sebeptir. 


Nitekim Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem} sadaka ve zekâtın malı eksiltmeyeceğini beyan etmişlerdir. Başka hadis-i şeriflerinde ise infak etmenin infaka mazhar olmaya sebep olduğunu,“ en temizinden verilen sadakayı Allah Teâlâ'nın alıp kabul edeceğini, bir hurma bile olsa Rahmân olan Allah'ın (kudret) elinde Uhud dağından daha büyük olacağını, aynen tayın ve deve yavrusunun büyütmesi gibi büyütüp bereketleneceğini haber vermiştir. 
Ayrıca meleklerin, zekâtı veren kimseye arkasını getirmesi, malının artması ve bereketlenmesi için dua ettiğini, malı tutup cimrilik eden kimse için de malını telef et diye beddua ettiğini bildirmiştir.“ 


Öte yandan nefis ve şeytan, insanı fakirlikle korkutup zekât ve sadakaların verilmesiyle malının eksileceğini, fakirliğe sebep olacağını telkin eder ve 
40 Müslim, Bir, 69. 

41 Müslim, Zekât, 36, 37. 
42 Buhâri, Zekât: 6; Müslim, Zekât, 63;Tirmizi, Zekât, 28. 
43 Buhâri, Zekât: 27; Müslim, Zekât, 57. 
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böylece cimriliğe sevkeder. Allah Teâlâ müslümanları bu konuda uyarır ve şöyle buyurur: 


“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lutuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir” (Bakara 2/268). 


Başka bir âyet-i kerimede şöyle buyrulur: “Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine 


başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır” (Sebe' 34/39). 


Bu âyet-i kerimelerde Cenâb-ı Hak, Müslümanların fakirlikten korkarak cimrilik etmemelerini, O'nun yolunda zekât ve sadakalarını verip infakta bulunmalarını, şeytanın vesveselerine aldanmadan vaat ettiği mağfiret ve lutfa güvenmeleri gerektiğini bildirmiştir. Demek ki Allah için yapılan zekât ve sadaka gibi harcamalar hiçbir şekilde boşa gitmiyor, fakirliğe sebep olmuyor bilakis berekete, Allah katında mağfiret ve lutfa, ihsana sebep oluyor. 


Evliyanın büyüklerinden Abdülkadir-i Geylâni (kuddise sırruhü| anlatıyor: 


“Bir gün ihtiyaç sahibi biri, Abdullah b. 
Mübârek'ten (rahmetullahi aleyh] yiyecek ister. Hazretin yanında o sirada sadece on tane yumurta var- 


dır, hizmetiyle meşgul olan kimseye yumurtaları dilenciye vermesini emreder. O da dokuz tanesini verir, bir tanesini bırakır. Akşam olunca kapısı çalınır, Abdullah b. Mübârek kapıyı açınca gelen kişi elindeki sepeti uzatır ve, 
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- Bunu lutfen kabul edin, der. Hazret sepeti alır, sepet yumurta doludur. Hazret yumurtaları sayar ve yumurtaların doksan tane olduğunu görünce hizmetçisine, 

- Dilenciye kaç tane vermiştin? Diğer yumurta nerede? 

- Dokuz tane verdim, orucumuzu açmak için birini bırakmıştım. Hazret, 


- Bizi on yumurta zarara uğrattın, der. (Nitekim âyet-i kerimede Hak Teâlâ, Kim Allah'a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona on misli verilir” (En'âm 6/160) buyurmuştur). 

Evet, Allah'ın veli ve has kulları Rab'leri için yaptıkları alışverişlerinde böyleydiler. Onlar Kur'an ve Sünnet'te haber verilenlerin hepsine inanıyor, 


hepsini gönülden doğruluyorlardı. İleri atılmaların- da, geri durmalarında, almalarında, vermelerinde Kur'an'a ters tek davranışları yoktu. Onlar Rab'leri ile alışveriş ettiler ve ticaretlerinde kazançlı çıktılar ve bu ticaretten asla vazgeçmediler. 


Onlar Hakk'ın kapısının açık olduğunu görüp oradan içeri girdiler, başkalarının kapılarında bir an bile beklemediler. Başkaları ile ilişkilerinde hep Hakk'ı ölçü aldılar, başkalarını dikkate almadılar. 
O'nun sevdiklerini sevdiler, O'nun gazap ettiklerine de gazap ettiler. Onlar sürekli Rab'lerinin emirlerine uydular, hep Hakk'ın tarafını tuttular ve kınayanların kınamalarına aldırmadılar. Şer'i/ İslâmi hükümleri uygulamak ve yerine getirmek hususunda da kimseden korkmadılar (Abdülkadir-i Geylâni, e/-Fethu'-Rabbâni, s. 310-311). 
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10. Zekât Şefkat ve Merhamet 
Duygularını Geliştirir 


Görüldüğü üzere âyet ve hadislerde zekât ve sadakanın, infak ve yardım etmenin öneminden sıkça bahsedilmektedir. Bunun önemli hikmet ve sırlarından biri de zekât veren kimselerin şefkat ve merhamet duygularının gelişmesidir. 


Allah Teâlâ'nın her emrinde sayısız hikmetler vardır. Kul bu emir ve tavsiye edilen şeyleri yerine getirdiğinde hem Rabb'inin rızasını kazanmış olur hem bilmese de, farkında olmasa da birçok menfaat elde eder. Allah Teâlâ'nın bütün emirleri insanların hem dünya hem de ahiret menfaatleri içindir ve insan fıtratına uygundur. Asıl emirleri yerine getirmemek fıtrata aykırı ve düzeni bozmaktır. 


İnsanın fıtratında mala karşı bir düşkünlük ve meyil vardır. Hatta insan kendi görevlerini unutup Rabb'inin emirlerini yerine getirmediği vakit âdeta insanlıktan çıkar ve Kur'an'ın tabiriyle hayvanlardan daha aşağı mertebede olur. Bu sebeple Allah Teâlâ kulunu, onun nefsini ve ihtiyaçlarını iyi bildiği için onun kâmil, olgun bir insan olmasını istemiş, onun ebedi saadetine vesile olacak fıtratına uygun emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Bu emirlerden biri de zekât ve sadaka emridir. Bununla birlikte mümkün mertebe infakta bulunmak insanların ihtiyacını gidermek, onlara yardımcı olmak sıkça emir ve tavsiye edilmiştir. 


Öncelikle bu hükümler Allah Teâlâ'nın emridir. Dünya ve ahiret saadetinin anahtarıdır. Kim bu anahtarlara sahip olmazsa gerçek saadeti iki cihanda da bulamayacağı âşikârdır. İşte insan 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zekât ve sadaka gibi emirleri yerine getirdiği vakit hem Rabb'ini razı etmiş, hem muhtaç olanları sevindirmiş, hem kalbine merhamet duygusu yerleşmiş olur. Zira Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem), “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” buyurarak merhamet etmeyen kimselerin merhametten mahrum olacağını bildirmiştir. 


Zengin olup zekâtını veren kimse ihtiyaç sahiplerini hem sevindirecek hem onlara karşı merhamet duygusu artacak, böylece toplumda insanların kalbine sevgi ve merhamet tohumları ekilecektir. 
Bununla birlikte zekât veren insanlara bakarak diğer insanlar daha çok merhamet sahibi olacak ve birbirine daha çok şefkat ve merhamet etmeyi öğrenecektir. 


Böylece zekât ve sadaka gibi vecibelerle insanın âdeta mala taparcasına bağlanmasına engel olunacak, aslında varlık sahibi kimse, memuru olduğu malı hak sahiplerine teslim edecektir. Öte yandan ihtiyaç sahibine merhamet etmekle beraber onun ailesine, yakınlarına, topluma, gerçekte ise kendine merhamet etmesini öğrenecek, böylece Hak Teâlâ'nın da azabından korunacaktır. Kendisinin ve diğer insanların huzurlu bir dünya hayat, yaşamalarına ve ebedi saadete ulaşmalarına vesile olacaktır. 


Bundan başka ihtiyaç sahibi iken kendisine merhamet edilen fakir bir müslüman, aynı şekilde merhamet etmeyi öğrenerek kendisi de zengin olduğu vakit önceki durumunu düşünerek ihtiyaç sahiplerine daha çok merhamet edecektir. 
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11. Zekât, Veren Kimsenin 
İtibarını, Şahsiyetini 
Geliştirir 

Zekât, veren kimsenin Allah katında O'na yakın 

olmasına sebep olduğu gibi müslümanlar nezdinde de itibarını artırır, şahsiyetini geliştirir. Nitekim âyet-i kerimelerde ancak hakiki manada iman eden kimselerin zekât vereceği bildirilmiştir”. Zekâtı yerine getirmek müminlerin sıfatıdır, peygamberlerin, Allah'ın veli kullarının ahlakıdır. Bu sıfata sahip olmak Allah Teâlâ, melekler, peygamberler ve müslümanlar katında büyük bir itibara sebeptir. 


Diğer taraftan Hak Teâlâ kelâmında şöyle buyurmaktadır: 


A 7 ? o 5 a $ 1 PP YA pas a liati EE l Ğİ 
"Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda infak 


etmedikçe iyiliğe, “fazilet” mertebesine ulaşamazsı-NIZ” (Âli İmrân 3/92). 


Demek ki kul sevdiği mallardan infak etmedikçe, harcamadıkça iyilik mertebesine yükselememektedir. İşte zekât ve sadakalar, sevdiğimiz malların bir kısmını harcamamızı sağlayarak iyilik mertebesine yükselmemize sebep olmaktadır. 


Zekât ve sadaka vererek insanlar arasında bu vasfa sahip olmak, veren kimsenin itibarını ve şerefini artırır, şahsiyetini geliştirir. Zira kulluk vazifesini yapmaya çalışan, nefsiyle mücadele edip cimrilik gibi hastalıktan kurtulmaya çalışan, Allah rızası için 


45 Mâide 5/55; Lokman 30/4; Mü'minün 23/4. 
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zekât ve sadakasını veren, hayırlı işlerde koşup insanlara şefkat ve merhamet eden, eli açık, cömert kimseleri herkes sever. Böyle kimselerin Allah katında ve toplumda ayrı bir yeri vardır. Bunun aksine cimri ve eli sıkı olan kimseleri kimse sevmez. Çünkü zekât veren kimse iyilik yapmak suretiyle hem iyi insan olma vasfına sahip olmakta hem de iyiliğin artmasına, gelişmesine vesile olmaktadır. 


Mevlânâ Halid-i Bağdâdi hazretlerinin pek çok kerameti, faziletli davranışları vardı. En büyük kerameti belki de şuydu: 


Onun dergâhında olanlar, hizmetinde bulunanlar dünyevi yiyecek ve içeceklerden mahrum kalmazlardı. Onun verdiği sadakaların haddi hesabı olmazdı. Gizli ve açıktan verirdi. 
Binlerce insan onun dergâhına gelir ve mem- nun olarak geriye dönerdi. 


Onun evi, dergâhı, mescidi insanlara her an açıktı. Canı isteyen gelir kalırdı. Gelenlerin gönlü hoş tutulurdu. Misafirlere ikram etmek onun âdetiydi. Onun huzuruna gelip de isteyenin boş döndüğü görülmemişti. O madde ve mana âleminin sultanıydi (Necmeddin b. Muhammed Nakşibendi, Altın Silsile, s. 330-331). 
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12. Zekât Mala 
Ebediyetlik Kazandırır 


Yüce Mevlâmız insanlara rehber olarak gönderdiği kitabında e LİN 


LE 3171 A 201484 Jo) 
zy E Su, | zel 9 zi 
“şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mal- 


larını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır” (Tevbe 9/111). 


Cenâb-ı Hak, birçok âyet-i kerimede kendi yolunda malını harcayan, infak eden, zekât ve sadakalarını veren kimselerin malını bereketlendireceğini, nimetini, sevap ve mükâfatını kat kat artıracağını haber vermiştir. Bu artış, bu dünyada olduğu gibi mükâfatın artması gibi ebedi hayatta da geçerlidir. 


Nitekim âyet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur: 


“Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir, Allah da onun verdiğinin mükâfatını kat kat artırır. 
Allah rızkı kısar da, bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp O'na götürüleceksiniz” (Bakara 2/245; bk. 
Hadid 57/11). 


Zira Allah Teâlâ, rızası için yapılan zerre kadar iyiliği karşılıksız bırakmaz. Önceden gönderilenlerin karşılığını mutlaka verir. İnsan elindeki malı Allah yolunda, zekât, sadaka, hayır ve hasenata harcarsa bir daha kaybolmayacak şekilde ebedileştirmiş olur. 
Onun karşılığını ahirette mutlaka görür. 
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13. Zekât Nefsin Aşırı 
Arzularını Engeller, 
Mala Tapmaktan Kurtarır 


İnsan mala ve dünyaya karşı meyilli yaratılmıştır. 
Asıl mesele mala, mülke, dünyaya dalmadan bildirilen ölçülere dikkat ederek kul olmaya çalışmaktır: Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) insanın mala olan düşkünlüğünü şu hadis-i şerifle çok güzel açıklamıştır. 


“Âdemoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, diğer bir vadisi daha olmasını ister. Onun ağzını (gözünü) ancak toprak doldurur. Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder.” “6 


Başka bir hadis-i şerifinde başa gelmeden önce sakınılması gereken hususlardan birinin de Rabb'i unutturan fakirlik olduğunu” bildirmiştir. 


Demek ki dünya sevgisi, mal ve mülk sevdası insana kendini yoktan var eden ve sayısız nimetler ihsan eden Mevlâ'sını unutturuyor. İnsan mala, maddeye olan bağlılığı sebebiyle Rabb'ini unutunca artık nefsinin arzularının ve maddenin esiri durumuna düşüyor. Hatta Kur'an'da anlatıldığı üzere bazı insanlar âciz bir varlık olduğunu unutarak sahip olduğu mal-mülk, makam ve mevkii sebebiyle rablik iddiasında bulunuyor. 


İşte kul, fakirlerin hakkı olan zekât ve sadakaları vermekle nefsine ve maddeye esir olmaktan kurtulur. Allah'a gerçek manada iman eden kul bilir ki 


46 Buhâri, Rikâk, 10; Müslim, Zekât, 116-119. 
47 Tirmizi, Zühd, 3. 
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elinde bulunan mal Hak Teâlâ'nın emanetidir, kendisi de O'nun halifesi ve mülkü sahibine ulaştırmada O'nun memurudur. Görevini ifa ettiğinde Rabb'ine boyun bükmüş, nefsinin elinden kurtulmuş olur. 


İmam Şa'râni hazretleri kulun kalbiyle mala bağlanmasını zelillik olarak değerlendirmiş ve kulun kalbindeki mal sevgisini Allah yolunda elinden çıkardığı ölçüde bu zelillikten ve bağlılıktan kurtulacağını söylemiştir. 


Üstelik Allah Teâlâ, zekâtı vermeyip altını, gümüşü, malı biriktirenleri, mallarını Allah yolunda harcamayanları şiddetli bir azap ile müjdelemiştir. 
Bununla birlikte zekâtını verenler bu azaptan kurtulduğu gibi nefsin bu rezilliğinden, nefsi esir eden bu cimrilik hastalığından ve ilâhi gazaptan da kurtulmuş olur. 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] altın ve gümüşün, paranın kölesi olan kimsenin helâk olduğunu şu hadis-i şerifinde bildirmiştir: 

l5 J&I IE s3 

“Dinar ve dirhemin (paranın) kulu olan helâk 

oldu.” * 


Allah Teâlâ hepimizi paraya tapmaktan, nefsimizin esiri olmaktan kurtarsın, kendine hakiki manada kul olmayı nasip etsin, âmin. 


48 Şa'râni, Fethu'-Mübin, s. 44. 
49 Buhâri, Rikâk, 10; İbn Mâce, Zühd, 8. 
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14. Zekât Günahlara 
Kefârettir ve Azaptan 
Kurtulmaya Vesiledir 


Allah Teâlâ ve Resülü [sallallahu aleyhi vesellem) bazı ibadetleri zikrederek bunların günahlara kefâret olduğunu bildirmiştir. Bunlardan biri de zekât ibadetidir. Hak Teâlâ yüce kelamında günahlara kefaret olan ibadetlerden birinin zekât olduğunu şöyle bildirmiştir: 

“Eğer namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz (ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz) andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkâr yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur” (Mâide 5/12). 


Âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak, namazı dosdoğru kılan, mallarının zekâtını veren, gönderilen peygamberlere inanıp onları ve getirdikleri vahyi destekleyen ve yüce Allah'a güzel bir şekilde borç veren, yani O'nun yolunda, O'nun rızası için infakta bulunan kimselerin günahlarını örteceğini, affedip bağışlayacağını, altından ırmakların aktığı cennetlere sokacağını bildirmiştir. İnkâr yolunu tutup nankörlük yapanlarınsa doğru yoldan sapmış olacağını haber vermiştir. 


İlaveten Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) namazın, zekâtın, maruful/iyiliği emretmenin ve kötülükten sakındırmanın kişinin ailesi, çocukları 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ve komşuları sebebiyle uğrayacağı fitnelere karşı kefâret olacağını bildirmiştir. 


Dahası yüce Rabbimiz Kur'an'da altını, gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanları acı bir azabın beklediğini müjdelemiş, yığılan bu altın ve gümüşlerin cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları/yüzleri, yanları ve sırtlarının dağlanacağını haber vermiştir.“ 


Burada kastedilen zekâtı verilmeyen malların yığılıp biriktirilmesi ve Allah yolunda harcanmamasıdır. Bu nedenle, bu şekilde hareket etmek azaba sebep olduğu gibi bundan sakınıp zekâtı vermek de o ölçüde azaptan kurtulmaya sebeptir. 


Bundan başka Allah Resülü, “Yarım hurmayla bile olsa cehennem ateşinden korununuz" © buyurarak Allah için verilen sadaka ve zekâtın cehennemden korunmaya vesile olduğunu bildirmiştir. 


15. Zekât Duaya ve 
Gönül Almaya Vesiledir 
Allah katında dua çok önemli bir yere sahiptir, 


zira Allah (celle celâluhü| yüce beyanında şöyle buyurmaktadır: 


“(Resülüm!) De ki: (Kulluk ve) Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki?” (Furkan 25/77). 


Verilen zekât ve sadakalar da Kur'an'da bildirildiği gibi başta Allah Resülü'nün duasına, verilen kim- 


50 Buhâri, Zekât, 23. 
51 Tevbe 9734-35. 
52 Buhâri, Zekât, 10; Müslim, Zekât, 20. 
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selerin ve yakınlarının hayır duasına sebeptir. Ayrıca Allah Teâlâ, âyet-i kerimede Resül-i Ekrem'den zengin müslümanlardan zekât almasını, onun kabul edilmesi ve mallarının bereketlenmesi için de dua etmesini emir buyurmuştur: 


“Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükünettir (büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır)” (Tevbe 9/103). 


Bununla birlikte Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) Zekât vermek isteyen topluluğa, “A/- lahım! Bunlara salât et, rahmet ve mağfiret ihsan eyle, dualarını kabul buyur” diyerek bizzat kendisi dua etmiştir. Bu ne yüce bir şereftir! 


İşte bu sebeple zekât ve sadaka veren kimse, Allah ve Resülü'nün hoşnutluğunu ve rızasını kazanmış, ayrıca alan kimsenin ve yakınlarının, “Allah razı olsun, Allah Teâlâ da sana yardım etsin” vb. 
dualarını almış olur. 


53 Buhâri, Zekât, 64; Müslim, Zekât, 176. 
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B) ALAN AÇISINDAN ZEKÂTIN 
HİKMET ve FAYDALARI 


Zekâtın veren açısından bir çok faydası hikmeti olduğu gibi alan açısından da birçok faydası vardır. 
Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz. 


1. Zekât Hırsızlık, Gasp Gibi 
Kötülüklere Engel Olur 


Bilindiği üzere Allah Teâlâ'nın bütün hükümlerinde kulları için maddi ve manevi birçok hikmet ve menfaat vardır. Zekâtın hikmet ve faydalarından biri de hiç şüphesiz Mevlâ'nın rızasıyla beraber fertlerin, toplumun huzur ve güvene kavuşmasını sağlamaktır. Faiz, haksız kazançlar nasıl insanları, ihtiyaç sahiplerini maddi ve manevi felakete, kötü yollara sürüklüyorsa zekât, Allah yolunda verilen sadaka ve infaklar da toplumu daha çok huzura, adalete ve ferahlığa götürür. 


Durmadan kötülüğü emreden nefsin,“ apaçık düşmanımız olan şeytanın”, kötü arkadaşların yanı sıra insanı kötülüğe sürükleyen sebeplerden biri de Allah Resülü'nün haber verdiği gibi kula Rabb'ini, her şeyi unutturan fakirliktir.* Şayet bir fakirlik kula Rabb'ini unutturuyorsa bu kula zarar veren felakete götüren en büyük sebeplerden biridir. Çünkü Rabb'ini unutan ve ona karşı gelmekten korkmayan bir insan her an hataya düşebilir ve kötü yola sapabilir. 


54 Yusuf 12/53. 
55 A'râf 7/22. 
56 Tirmizi, Zühd, 3. 
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Nefsinin ve ihtiyacının esiri olan, çaresizliğe itilen kimse isteyerek veya istemeyerek de olsa haset hastalığına yakalanacağı gibi hırsızlık ve gasp türü kötü yollara da başvurabilir. Diğer taraftan arzularına yenik düşen, âdeta mala taparcasına kalbini bağlayan kimseler, bulunduğu hale şükretmeyip hırsızlık, sahtekârlık, aldatma vb. haksız yollarla daha fazla mal kazanmaya yeltenebilirler. 


Diğer taraftan borçlulara ve yolda kalanlara verilecekzekâtve sadakalarla onların ihtiyacı giderilir, borç- tan dolayı kıvranan kimselerin derdine derman olur, onların yanlış yollara sapmaları ve kötü işler yapmaları böylelikle önlenir. Onların gönlü kazanılır, onlara merhamet duygusu aşılanır, müslümanlar arasında dayanışma ve kardeşlik bağları güçlenir, muhabbet artar, iyilikler çoğalır böylelikle kötü yollar kapanır. 


İmam Şa'râni (kuddise sıruhüj hazretlerinin belirttiği gibi zenginler zekâtını hakkıyla verse Müslüman fakirler perişan olmaz, kimseye el açmak durumun- da olmaz, kötü yola başvurmak zorunda kalmaz. 


İşte Allah yolunda zekâtını, sadakasını veren zenginler, zekât ve sadakalarını vermekle hem kulluk görevini yerine getirmiş olurlar hem de maddenin esiri olmaktan kurtularak daha fazla mal elde etmek için haksız yollara başvurmazlar. Böylece zekât, fakirlik sebebiyle kötü yollara başvurmayı önlediği gibi zenginlik sebebiyle de maddenin esiri olmaktan koruyarak haksız yollara sapmaktan alıkoyar. 


Rabbimiz'in beyan buyurduğu gibi mal insan için bir fitnedir, imtihan vesilesidir.” Mevlâ'yı unutturan, 


57 Tegâbün 64/15 
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isyana sürükleyen az mal, fakirlik bir fitne sebebidir ve müslümana zarar veren sebeplerin başında gelir. Maddeye ve nefsin arzularına esir olmaya, haksızlıklara, anarşiye sebep olan fazla mal da aynı şekilde zararlı ve tehlikelidir. Bu sebeple zekât, bütün bu kötülük ve felaketlere engel olan bir kalkan konumundadır. , 


Bugün hırsızlık, gasp, her türlü haksızlığın, adam öldürmenin, anarşi ve terörün sebeplerinden biri de hiç şüphesiz Allahın emri ve fakirin hakkı olan zekât ve sadakanın hakkıyla verilmemesidir. 


Bu suçlara düşmelerinin ana sebeplerinden biri de kuşkusuz kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak olan maddi imkâna sahip olmamasıdır. İşte zekât sistemiyle, bu imkânsızlık ve yoksulluk önlenmiş, böylece kötülüklerin ve haksızlıkların önüne geçilmiş olunmaktadır. Zengini mala tapmaktan, maddenin esiri olmaktan kurtararak bundan kaynaklanabilecek felaket ve kötülüklere engel olmaktadır. Nitekim zekâtın tam verildiği, infak ve yardımın çok olduğu toplumlarda hırsızlık, kötülük, yolsuzluk, açlık, dilencilik gibi sosyal ıstıraplar oldukça az görülmektedir. 


2. Zekât, Çalışıp Kazanmaya 
Teşvik Eder, Zillet ve 
Sefalete Düşmekten Korur 

İslâm dini helâl yolda çalışıp kazanmayı ve Allah 

yolunda harcamayı emretmiş, mecbur kalmadıkça kimseye el açmayı uygun bulmamıştır. Sevgili Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “ Yukarıdakilveren el aşağıdaki/alan elden hayırlıdır”*8 buyurarak çalışıp kazanıp infakta bulunmanın alttaki alan el değil veren el olmanın daha üstün ve faziletli olduğunu beyan etmiştir. İşte zekât emri müslümanları tembelliğe, başkasına el açmaya sevkeden bir ibadet değil bilakis fakiri çalışmaya, elindeki malı kullanarak daha çok helâl mal kazanmasına ve Allah yolunda harcamaya, böylece tembellik zilletinden kurtulmaya sevkeden bir ibadettir. 


Zekât alan kimse her ne kadar ihtiyacını karşılasa da zekât o kimseyi elinden geldiği kadar bu durumdan kurtulup veren el durumuna gelmeye sevketmektedir. 


Ayrıca zekât, ihtiyaç sahipleri ve fakirler için sermaye, güç kaynağıdır. Zekât, malın stok edilmesini, paranın sadece zenginler elinde dolaşmasını engellemekte. Zengini maddenin, paranın kulu kölesi olmaktan kurtarıp malı elinden çıkararak Allah yolunda harcaması ile iktisadi alanda canlılık kazandırmaktadır. Zekât ve sadakalar hakkıyla verildiğinde fakirlere de çalışma imkanı ve azmi vermektedir. 
Bununla birlikte sadece fert değil millet olarak da altta kalan alan el değil üste olan, yani veren el olmaya teşvik etmektedir. 


İşte zekât, zaruret olmaksızın çalışmayan kimseleri minnet esaretinden, başkalarına yük olmaktan, onlara el açmaktan, tembellikten, dilenmekten, vakarsızlıktan, illetten, sefaletten kurtarmakta ve vakarlı bir müslüman olup kendi el emeğiyle çalışıp kazanmaya, kendi rızkını temin etmeye, böylece 


58 Buhâri, Zekât, 18; Müslim, Zekât, 32. 
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varlıklı olup Allah yolunda muhtaçlara infak etmeye davet etmektedir. 


İbrahim b. Edhem ile Şakik-i Belhi (kuddise sırruhüm) Mekke'de karşılaşırlar. Ibrahim b. Edhem Şakik'a sorar: 

- Rızık için çalışmayı terk etmişsin, sebebi nedir? 

Şakik-ı Belhi (kuddise sırruhü| şöyle cevap verir: 


- Çölde yolculuk yaparken yerde kanatları kırık bir kuş gördüm. Kuşun nasıl rızıklanacağını merak ettim, karşısına oturup beklemeye başladım. Der- ken, gagasında çekirge bulunan bir kuş belirdi. Çekirgeyi getirip kanadı kırık kuşun gagasına bıraktı. 
Bunu görünce kendi kendime dedim ki: “Şu kanadı kırık kuşu başka bir kuşu sebep kılarak besleyen Allah Teâlâ, nerede olursam olayım, beni de rızıklandırmaya kadirdir!” Böylece rızk için çalışmayı bırakıp ibadetle meşgul oldum. 


Bunun üzerine İbrahim b. Edhem [kuddise sırruh) şöyle der: 


- Peki, neden sakat kuşu besleyen sağlam kuş gibi olmayı tercih etmiyorsun? Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem), “ Yukarıdakilveren el aşağıdaki/alan elden hayırlıdır” buyurmadı mı? Ayrıca her işinde en iyiye ulaşmaya çalışmak müminin alametlerindendir. İyiler derecesine ancak bu yolla yükselebilinir. 


Bu sözler üzerine Şakik-ı Belhi [kuddise sırruhüj, İbrahim b. Edhem'in elini öperek şöyle dedi: 


- Ey İbrahim, doğru söylüyorsun. Bununla birlikte, insan rızkını temin için sadece sebeplere bağla- 
59 Buhâri, Zekât, 18; Müslim, Zekât, 32. 
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nip kalmamalı, sonucun tamamen bununla sağlanacağını sanmamalıdır. Asıl rızkı verenin Mevlâ'sı olduğunu unutmamalı ve dikkatini O'na vermelidir. 
Bu durum dilencinin haline benzer. Dilenci elinde tuttuğu kaba değil, ellerini uzatarak kendisine bir şeyler verenlere bakar. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur: “Kim zengin olmak isterse, kendi elinde olandan çok Allah Teâlâ'nın katında olanlara güvensin, ©” 6 


Ayrıca Resül-i Ekrem Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] Zengin olabilecek derecede eline mal ve ganimet geçtiği halde hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. Kalbine dünya sevgisini koymamıştır. İnsanlar, müminler dünya ve ahirette sefil, perişan olmasın diye gece gündüz onları düşünüp onları kurtarmak için gayret etmiş, bizlere de örnek olmuştur. 


Şah-ı Hazne /kaddesallahu sırrahüj şöyle anlatıyor: 


“Herhangi bir köyde imam olarak vazifemin olmadığı sıralardı. Hazret Muhammed Diyâüddin'in (kuddise sırruhü) yanına gitmiş, orada kalıyordum. 
Ramazan ayı geldi. Gidip Hazret'ten izin alarak biraz maddi ihtiyaçlarımı temin etmeyi düşündüm. 
Hazret'in huzuruna vardım. O, fıkıh ehli hocaların odasındaydı. Kapının önüne varıp dikildim ve öylece durdum. Bir ara Hazret başını kaldırıp beni görünce, 


- Molla Ahmed izin istemeye mi geldin, dedi. 


- Evet efendim, izin olursa gitmek istiyorum. Bu sene herhangi bir köyde imam olmadığımdan gelirim yoktur. Üç-beş tane tanıdık var. Onlara uğrayarak 


60 Abdurrahman b. Şehâbeddin el-Bağdâdi, Câmiu'-Ulüm ve'l- 
Hikem, 1/182; Zebidi, /thâfü's-Sâde, 12/11. 


61 Gazâli, Mükâşefetü'-Kulüb, s. 141-142. 
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zekâtalmakistiyorum, dedim. Bu cevabıma Hazret'in canısıkıldı. Rengideğişti, sıkıntısındanbanadönerek, 


- Git Allah için çalış, O sana versin. Kimseden zekât isteme. Çünkü o da bir başkasından istemek, ona el açmak sayılır. Allah'a tevekkül et, diye cevap verdi. O günden sonra tam bir gönül hoşnutluğu ve sürur içerisinde Hazret'in Jkaddesallahu sırrahüj emrine uyarak insanlardan zekât istemeyi bıraktım.” ©? 


3. Zekât, Haset Etmekten 
Kurtarır, Toplumda 
Dayanışma ve Muhabbeti 
Artırır 


Haset ve kıskançlık her türlü kötülüğü yapmaya sevkeden manevi hastalıklardan biridir. Bu hastalığa maddi ve manevi olarak çözüm getirilip buna sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekir. 
Zenginlerin malı depolaması, insanları sömürmesi, muhtaç olan kimselere sahip çıkılmamasını bu faktörlere örnek olarak zikredebiliriz. 


Fakirin hakkı olan zekâtı vermeyen zengin, ferah ve lüks bir hayat yaşarken ve elindeki emanet malı zevki için israf ederken, fakir açlıktan kıvranmakta, iş bulamamakta, evine güçlükle ekmek götürmeye çalışmakta, belki de borç üstüne borç alarak geçinmektedir. Şayet zenginler zekât ve sadakalarını vermezlerse onlar ile fakirler arasında kutuplaşma ve zıtlaşma kaçınılmazdır. Bilakis zenginler fakirleri küçük görmemeli, onlara hakaret etmemelidir. 


62 Alâeddin Haznevi, Menâkıbü'-Haznevi, s. 27-28; Seyyid A - 
dülhakim el-Hüseyni, Sohbetler, s. 144. 
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İşte İslâmiyet, bu gibi kötü halleri yasaklamakta, fakirin hakkı olan malın sadece zenginlerin elinde dalaşmasına, keyiflerince israf etmelerine, fakirlerin zaruret içerisinde bırakılmasına müsaade etmemekte ve onların haklarını zenginlerden alıp onlara iade etmektedir. Sadaka, infak gibi hayır işleri tavsiye ederek onlara destek olmayı emretmektedir. 
Faiz gibi her türlü haksız kazancı yasaklamaktadır. 
Böylece zekât, fakirlerin, zenginlerin bu durumuna öfkelenip kin gütmelerine, onlara haset ve düşmanlık etmelerine çözüm olmaktadır. 


Bu çözümlere uyulmadığı takdirde fakirler ile zenginler arasında kutuplaşmalar, telafisi mümkün olmayan uçurumlar, kıskançlıklar ve bunlardan doğan hırsızlıklar, düşmanlıklar, cinayetler ve kargaşalar meydana gelmesi kaçınılmazdır. 


Tabakalar arasında sulhun temini ve münasebetin tesisi, ancak ve ancak İslâmiyet'in rükünlerinden olan zekât ve zekâtın yavruları olan sadaka ve bağışlar heyet-i ictimaiyece/top- 


lumun yapısı tarafından bir düstur olarak ittihaz (kabul) edilmesiyle olur (Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtü'kİ'câz, s. 48-49). 


Bediüzzaman Said Nursi (rahmetullahi aleyh] 


Yani Zekâtın hakkıyla verildiği, sosyal adaletin gerçekleştiği toplumlarda fert ve cemiyet huzur ve güven içinde bulunur. Hiç kimse malından ve canından asla endişe etmez. Yani zekât, namaz gibi kişiyi kötülüklerden, nefsin bazı manevi hastalıklardan 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korumasıyla bireysel ahlâkı güzelleştirdiği gibi toplumsal ahlâkın da güzelleşmesine, toplumda huzur ve güvenin artmasına sebep olur. 


Zira zekât vesilesiyle, fakir ve ihtiyaç sahibi, Allah için zekât veren kimseye dost olarak bakacak; onun malında gözü kalmayacak, düşmanlıklar ve gruplaşmalar önlenecek, kin ve haset ateşi yerine muhabbet tohumları ekilecektir. Fakir de elindekiyle yetinecek, sabredecek, bu nimetlerin asıl sahibi olan Allah'a hamdedecek, verene de teşekkür ve dua edecektir. Ayrıca daha fazla çalışıp bu durumdan kurtulmaya çalışacak, kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Böylece Allah Teâlâ'nın izni ve keremiyle zengin, fakir bütün fertler ve toplumlar hep birlikte güvenli, huzurlu muhabbetli bir şekilde yaşayacaktır. 


“Ey yüce Allah'a iman eden mümin! Senin niye komşunun yiyeceğine, içeceğine, giyeceğine, evliliğine, meskenine, servetinin değişmesine ve Mevlâ'sının ona verdiği ve takdir ettiği nimetlere haset ettiğini, kıskandığını görüyorum. Bilmiyor musun? Bu senin imanının yakininin zayıflığındandır. Üstelik bu durum seni Mevlâ'nın indinde küçük düşürür ve sana gazap etmesine, öfkelenmesine sebep olur. 


Sen onun kısmetine haset ettiğinde en büyük cahilliği etmiş olursun. Bilmez misin, senin kısmetin senden başkasına verilmez, intikal etmez” (Abdülkadir-i Geylâni, Fütühu'-Gayb, s. 194-195). 


Abdülkadir-i Geylâni (kuddise sırruhü| 


80 


4. Zekât, Miskin ve 
Fakirlerin İtibarını Yükseltir 


Dinen zengin kabul edilen kimse öncelikle zekâtın Allah Teâlâ'nın emri olduğunu iyice idrak etmeli ve O'nun bildirdiği şekilde emrini yerine getirmek için zekâtını eda etmelidir. 


Zekâtın şartlarından biri de İslâm'ın belirlediği ihtiyaç sahibi kimselere vermektir. Bunlardan biri de dinen fakir ve muhtaç olan kimselerdir. Onları bulmak, onların zekâtı kabul etmelerini rica etmek zenginin görevidir. 


Öte taraftan zengin, fakiri hakir görmemeli, kendinin daha faziletli olduğunu düşünmemelidir. Zira kimin daha faziletli olduğunu Hak Teâlâ daha iyi bilir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] fakirin cennete zenginden beş gün önce gireceğini, o beş günün de 500 
seneye tekabül ettiğini bildirmiştir. İşte zekât emri, zengine kendisini üstün görmemesini, fakirlerin Hak katında ne kadar faziletli kimseler olduğunu, aslında kendisinin Rabb'inin kendisine emanet olarak verdiği malın memuru olduğunu, fakirlerin işini yapmasıyla, onların malını korumasıyla zengin olduğunu öğretiyor. Üstelik Mevlâ'sının emrettiği farz olan ibadeti eda etmekte aslında fakire muhtaç olduğunu ve kabul etmemesi halinde görevini yerine getirmemiş sayılacağını, kabul ettiğinde ise teşekkür etmesi ve onun duasını almasını gerektiğini, çok malın hesabının da ağır olduğunu öğretiyor.“ Böylece fakirin 
63 Tirmizi, Zühd, 37;. Ebü Davud, İlim, 13; İon Mâce, Zühd, 6. 
64 Gazâli, İhyâü Ulümi'd-Din, 1/291-292. 
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itibarı yükseliyor ve toplum içerisinde aranır hale geliyor. Diğer taraftan fakir ve ihtiyaç sahipleri bir kenara itilmiyor, geçinmesi, kalkınması ve çalışması için imkân sağlanıyor. 


Üstelik dinen fakir ve ihtiyaç sahibi kabul edilen kimseler, toplumda zenginlerin ibadetlerinin kabulüne yardımcı olduğu için aranan bir kimse konumunda oluyor ve bu durum da onların itibarını artırıyor. 


C) TOPLUM AÇISINDAN 
ZEKÂTIN HİKMET ve 
FAYDALARI 


Yüce Rabbi'mizin her emrinde olduğu gibi zekât emrinin de verenlere ve alanlara bir çok faydası olduğu gibi topluma hatta bütün insanlığa sayılmayacak kadar menfaati vardır. 


Fertlerin, maddi ve manevi açıdan güçlü olması, iyi, huzurlu, merhamet sahibi, cömert ve bütün güzel ahlâki erdemlere sahip olması kendisi için faydalı olduğu gibi toplum için de o kadar faydalıdır. 
Çekirdek ne kadar sağlam olursa kök, gövde, dallar ve meyveler de o kadar sağlam, verimli ve güzel olur. Bu açıdan İslâm'ın getirdiği dünya ve ahiret saadetinin teminatı olan hükümler insanlığın kurtuluş ve saadet kapısıdır. Zekât ibadeti de bunlardan sadece biridir ve cemiyete sayısız menfaati ve katkısı vardır. Bunları kısaca zikredecek olursak. 
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1. Zekât, Ekonomik ve 
Sosyal Dengeyi Sağlar 


Allah Teâlâ her şeyi intizamlı bir düzen içerisinde yaratmıştır, hiçbir şey başıboş, gereksiz olarak yaratılmamıştır. Bir Hak dostu ne güzel söylemiştir: 


Muntazamdır, cümle efalin (fiillerin) senin, Akıl ermez, hikmetine kimsenin. 


Cenâb-ı Hakk'ın yarattığı, yaşattığı, emir ve tavsiyede bulunduğu her şeyde bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz sayısız hikmetler ve faydalar vardır. 
Allah Teâlâ her şeyi bir düzende yarattığı gibi bazı şeylerle insanları imtihan etmek için farklı farklı yaratmıştır. Mesela insanların bir kısmını bir kısmına emanet etmiş, güç ve imkân sahibi kılmıştır. Zira Hak Teâlâ zengin varlıklı kimselerin şükür ve adaletine, zayıf ve muhtaç olanların ise sabır ve tevekkülüne bakmakta, onları imtihan etmektedir. 


Cenâb-ı Hak her beldede fakirlerin ihtiyacını karşılayacak derecede bazı kullarına servet, mal ihsan etmiş ve onların haklarını vermelerini emrederek hepsini imtihan etmektedir. 


İşte kul, elindeki mal varlığının sadece kendi çalışması ve el emeğinin karşılığı olduğunu düşünür, Rabb'ini unutursa, fakirin hakkını vermez, dünya sevgisine ve cimrilik hastalığına tutulursa dengeler bozulur. Fakirler de sabretmeyip, gayret etmeksizin haksız yollardan geçinmeye, mal edinmeye çabalarsa ve bu uğurda bütün kötülüklere başvurursa o zaman toplumun düzeni iyice bozulur. 
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İşte Allah Teâlâ'nın hükümleri, emir ve tavsiyeleri bütün bunların çözümü ve ilacıdır. Bunlardan biri de zekât emridir. Zekât maddi ve manevi birçok faydanın yanı sıra ekonomik ve sosyal alanda da dengeyi sağlamakta, herkese hak ettiği karşılığı vermektedir. Bu hükümlere uyulmadığı takdirde bütün dengeler bozulmaktadır. Günümüzde de şahit olduğumuz gibi ilâhi hükümlere uymayan toplumlar ve insanlar huzursuz ve perişan olmaktadır. 


Zekâtla, altın ve paranın belli kimselerin elinde olması, malların stoklanması, fakir ve yoksulların ezilmesi, hor görülmesi engellenir. Öte yandan maddi sebeplerden dolayı insanlar arasında çıkacak kargaşalar, savaşlar, düşmanlıklar önlenir. 
Zekâtla para ve malların tedavülde olması, kabiliyetli ve zeki olup imkânı olmayanlara iş, çalışma ve gelişme imkânı sağlanır. Geçim seviyesi eşitlenerek böylelikle birçok felaketin önüne geçilmiş ve sosyal denge sağlamış olunur. 


2. Zekât, Yatırımların ve İş 
Sahalarının Artmasını Sağlar 


İslâmiyet, zenginler arasında dönüp duran bir servet olmasını yasaklar, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine zekât, sadaka ve infak gibi emirlerle bu malların diğer insanlarının eline geçmesini sağlayarak çalışmanın, üretimin, kalkınmanın sağlanmasını ister. 


Çok yetenekli ve zeki insanlar bulunmasına rağmen, tembellikten veya elinde yeterli sermaye olmadığından dolayı bu insanlar çalışmaz ve kalkınamazlar. Tembelliğin önemli sebeplerinden biri de fakirliktir. Ancak zekât, sadaka ve yardımlar tembellik ve sebeplerinin çoğunu ortadan kaldırır. Çünkü hiç mala sahip olmayan insan iş yapma, daha fazla üretme imkânına sahip olmadığı için çalışıp kalkınamaz, topluma daha fazla katkıda bulunamaz. Fakat İslâmiyet'in öngördüğü şekilde zekât müessesesi çalıştığında fakire, çalışmak isteyenlere her alanda İş yapma imkânı sağlanmış olur. 


İşte zekât müessesenin kurulması ve sadaka gibi ibadetlere önem verilmesiyle ihtiyaç sahiplerine, fakirlere destek, sermaye verilerek durgunluk önlenmiş, daha çok çalışmaları, ilmi, fenni ve iktisadi her alanda kalkınmaları ve iş sahalarının çoğalması sağlanmış olunur. Böylece müslümanlar her alanda ve dünya çapında büyük başarılara imza atar. 


Zekâtı verilen mallar ister altın, gümüş ve para olsun isterse hayvan, ticari eşyalar, zirai mahsuller, bal ve diğer hayvan mahsulleri, madenler ve deniz mahsulleri, akarlar ve benzerleri şeylerin zekâtı olsun, bunların hepsi bu alanlarda daha çok üretime ve çoğaltılmaya, iş sahalarının gelişimine, kalkınmaya sebep olur. 


Bugün zenginler gerektiği gibi zekâtlarını verselerdi şimdi bu kadar yoksulluk, anarşi, kötülük, dengesizlik, gruplaşma olmayacak, müslümanlar daha fazla kalkınacak, sosyal hayat huzurlu ve güvenilir olacak, kötülükler azalacaktı. Bunun için zenginler Allah Teâlâ'nın emirlerini ve fakirlerin hakkı olan zekâtı vermediklerinden hem dünyanın hem de insanlığın düzenini bozmakta büyük bir sorumluluğa imza atmaktadır. 
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Kısaca şöyle söyleyebiliriz; zekâttan toplanacak gelirlerle, ülkedeki fakir ve düşkün kimselerin ihtiyaçları tamamen karşılanabilir. Fakirler zenginleşip bir iş sahibi olabilir, böylece daha çok iş sahaları, ekonomi genişleyebilir. Daha sonra elde edilen bu zekât gelirleriyle toplumun ihtiyacı olan sahalara harcamalarda bulunarak toplumun ihtiyacı olan ilmi, fikri vb. her konuda eksiklikler giderilip dünya çapında başarılar elde edilebilir. 


“Allah yolunda harcanan, içinden zekât, sadaka verilen, fakir ve fukara sevindirilen, taat | ve ibadete vesile olan, insanın çoluk ve çocuğunun nafakası ve onların da ibadetine vesile 


olan dünya malı iyidir, hayırlıdır. Böyle bir malı Rabbü"l-âlemin'den istemekte fayda vardır.” 


Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni [kuddise sırruhü| 


3. Zekât, Orta Sınıfı 
Güçlendirir ve Kalkındırır 


İslâm, malların sadece zenginler elinde olmasını yasaklamış” ve insanları felakete sürükleyen faiz gibi şeyleri yasaklayarak zekât, sadaka, infak gibi ibadetleri emir ve tavsiye ederek zengin ve fakirlerin beraber yaşadığı huzurlu bir hayatı hedeflemiştir. Böylece toplumda sınıf ayrılıklarının, kutuplaşmanın önüne geçilmiş ve iktisadi hayatta adalet ve denge sağlanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte müslümanlara her alanda birbirlerine yardımcı olmaları emredilmiştir. 


65 Haşr 59/7. 
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İslâm, getirdiği çözümlerle sınıflaşmayı önlemeyi hedeflerken imkânı olmadığından iş yapamayan, kalkınamayan orta sınıf denilen kimseleri yeniden topluma kazandırmayı hedeflemiştir. Fakirlerin, “Elimde bir şey yok, yardım eden de yok” diyerek tembellik yapmalarına müsaade etmemiş, çalışmalarını ve başkasının sırtından değil kendi el emekleri ile kazanmalarını emir ve tavsiye etmiştir. 


Allah Teâlâ, zekât gibi hükümlerle orta halli olan kimselerin İslâm'ın öngördüğü çerçevede kalkınmasını ve müslümanların ekonomik yönden güçlü olmasını istemektedir. Orta sınıfın güçlenmesi demek, malın, paranın sadece zengin bazı kimselerin elinde değil orta halli ve fakir diğer müslümanların istifade etmesine sunulması, böylelikle İslâmiyet'in yücelmesi, müslümanların maddi ve manevi yönden daha güçlü olması ve düşmanlara karşı daha muktedir olması demektir. Zekât emrinin hikmet ve hedeflerinden biri de budur. 


Zekât ve sadaka gibi toplumu kalkındıran emirlerin yapılması halinde orta sınıf daha çok güçlenecek ve kalkınacaktır. Yapılmaması halinde ise orta sınıf kabuledilenmüslümanlardahadazayıtflayacak, kötülükler çoğalacak, zenginler daha çok zenginleyecek, mal sadece bu kimselerin elinde dolaşarak daha çok kargaşaya, adaletsizliğe ve zulme sebep olacaktır. 


Zekât zenginlerin elindeki varlıktan, ihtiyaç sahibi olan, çalışamayan veya çalışma kudretine sahip olduğu halde gerekli sermaye temininden mahrum olan kimselere, mallarının bir kısmını vererek onların mertebelerini ve güçlerini yükseltmeyi öngörmüştür. 


87 


Çok kimseler vardır ki iş yapabilecek kabiliyete sahip oldukları halde sermaye bulamadıkları için bir iş sahibi olamamaktadırlar. Çünkü sermayesiz bir iş yapmak çoğu zaman mümkün değildir. İşte zekât, bu sermayeyi elde etme imkânını onlara verir. 


Zekât malları sadece, altın ve gümüş değil ticaret malları, hayvanlar, yiyecekler, hayvan ve toprak ürünleri gibi çoğaltılabilecek, sermaye olabilecek, artmaya sebep olabilecek mallardır. Bunların zekâtlarının verilmesiyle de Cenâb-ı Hakk'ın izniyle bu alanlarda müslümanlar maddi ve manevi açıdan daha güçlü olacak ve ekonomi açısından kalkınacak, topluma mümkün mertebe âdil, huzurlu ve güvenli bir hayat gelecektir. 


Zekât müessesesi bu yönü ile toplumda muazzam bir hareketlenme meydana getirir. İnsanlar arasında bir alışveriş husule getirir ve sınıf farklarını yok eder. Üst sınıfların alt sınıflara hor bakmaları azalır; alt sınıfların da gücü artar, kalkınır. Böylece cemiyet içindeki çatışmalar önlenerek bir huzur meydana gelir ve her türlü kötülük yolu ve anarşi engellenmiş olur. 


Toplumda orta sınıfın çoğalması, piyasada rahatlık meydana getirir. Mal yalnız bir sınıfın esiri olmaktan kurtularak fakirlerin de eline geçer, onların da kalkınma, satın alma güçleri artar. Sırf zenginler değil, bütün cemiyet ferah ve huzur içinde yaşayabilme imkânına kavuşur. 


Zekâtın diğer bir hedefi, insanları birbirinden uzaklaştıran ve toplumun huzurunu bozan sınıf farklarını ortadan kaldırmaktır. İlaveten zekât, en 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azından kendine uygun tarzda yaşama imkânı bulamayan fakir sınıfının isyan etmesini önler ve kendilerine değer verildiğinin farkında olurlar. 


4. Zekât, Toplumda 
Oluşabilecek Ayrılıkları, 
Kargaşaları ve Suç Oranının 
Artmasını Engeller 


Toplumda meydana gelen ayrılıkların, kargaşaların ve kötülüklerin cehalet başta olmak üzere birçok temel sebebi vardır. Hiç şüphesiz cahillik, haset, kin, nefret, sınıflaşma, kibir, kanaatsizlik, nefis ve şeytanın isteklerine uymak, Rabb'i tanımamak vb. bunlardan bazılarıdır. İşte İslâm dini getirdiği hükümler ve ilâhi çözümlerle bütün sorunlara kökten çare bulmakta ve insanlığa fıtratına uygun ilâhi çözümleri sunmaktadır. 


Her kim bu ilâhi çözümlere başvurmazsa sonu hüsrandır. İster fert olarak olsun ister cemiyet olsun. 
Hiçbir sistem insanların gerçek huzur ve saadetinin hangi şeylerde olduğunu bilemez. Bunu ancak Allah [celle celâluhüj en iyi bilir. Bu sebeple kim Allah'ın ahkâmına göre hareket ederse dünya ve ahirette hakiki saadete erer. Kim de etmezse perişan ve helâk olur. 


Bu çözümlerden biri zekât ibadetidir. Bununla birlikte faiz gibi haksız kazançlardan uzak durmak gerekir. Zekât sosyal ve iktisadi alanda birçok konuda kesin çözümdür. Kim zekâtı hakkıyla verir, Rabb'inin emirlerine uyarsa başına gelebilecek 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bütün kötülüklerden kendini ve çevresini muhafaza etmiş, ayrıca bütün insanlığa fayda sağlamış olur. 


İslâmiyet zekât, sadaka, infak gibi ibadetleri emir ve tavsiye ederek zengin ve fakirlerin beraber yaşadığı huzurlu bir hayatı hedeflemiştir. Böylece toplumda sınıf ayrılıklarının, kutuplaşmanın önüne geçilmiş, iktisadi hayatta adalet sağlanıp denge sağlanmaya çalışılmış ve sonunda suç oranlarının artması engellenmiştir. 


Zekâtın farz kılınması ile ribanın/faizin haram kılınmasında büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. 


Evet, eğer tarihi bir nazarla şu âlem sahifesine bakacak olursan ve o sayfayı lekelendiren beşerin kötülüklerine, hatalarına dikkat edersen, heyet-i içtimaiyede/toplumsal yapıda görünen ihtilallerin/bozgunlukların, fesat ve bütün rezil ahlâkın/ ahlâksızlıkların iki kelimeden doğduğunu görürsün. 


Biri: “Ben tok olayım da başkası açlığından ölürse ölsün, bana ne!” 


İkincisi: “Sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim.” 

İnsanlık âlemini zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekâttır. 

İnsan türünü umumi felaketlere sürükleyen ve bolşevikliğe/kominist sisteme sevkedip ilerlemeyi, asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan ise ribanın/faizin haram kılınmasıdır. 

Arkadaş! Heyet-i içtimaiyenin hayatını (sosyal hayatı) koruyan intizamın en büyük şartı, insanların 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tabakaları, sınıfları arasında boşluk kalmamasıdır, birbirinden kopmamasıdır. Havas/seçkin kimse kısmının avamdan, zengin kısmın ise fukaradan iletişim hattını kesecek derecede birbirinden uzaklaşmamaları lazımdır. Bu tabakalar arasında iletişimi, bağlılıkları temin eden zekât ve yardımlaşmadır. 


Halbuki zekât farziyeti ile faizin haramlığına riayet etmediklerinden, bunu muhafaza etmediklerinden dolayı tabakalar arası gittikçe gerginleşir, iletişim, bağlantı hattı kesilir, sıla-i rahim kalmaz. 
Bu yüzdendir ki aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilal/düzensizlik sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret vaveylaları/ feryatları yükselir. Kezâlik, yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri, zorbalıklar, şimşek gibi hakaretler yağar. 


Maalesef, seçkin kimseler tabakasındaki meziyetler, tevazu ve merhamete sebep iken, kibirlenmeye ve gurura sebep oluyor. Fakirler tabakasındaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhamet etmeyi icap ettiriyor iken, esaret ve sefaleti doğuruyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen medeniyet âlemine bak, istediğin kadar şahitler mevcuttur. 


Hulasa: Tabakalar arasında sulhun temini ve münasebetin tesisi, ancak ve ancak İslâm'ın rükünlerinden olan zekât ve zekâtın yavruları olan sadaka ve bağışların toplumsal yapı tarafından yüksek bir düstur olarak kabul edilmesiyle mümkün olur. © 


Bediüzzaman Said Nursi (rahmetullahi aleyh] 


66 Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtü'-İ'câz, s. 48-49. 
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5. Zekât, Toplumun 
Sigortasıdır 


Zekâtın hikmetlerinden biri de zekâtın fertlerin canı ve malı için sigorta olması, maddi ve manevi belalardan, kötülüklerden korumaya vesile olmasıdır. Bu, zekât veren bütün toplumlar için de geçerlidir. Bir toplumdaki zenginler ne kadar hakkıyla zekâtlarını verirler, Müslüman fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olurlarsa Allah Teâlâ da o toplumun malını bereketlendirir, çoğaltır, musibet ve belalardan korur. Bu yönden zekât ve sadakalar âdeta toplumun sigortası, güvencesi haline gelir. Manevi değerlerin artmasına, fertlerin ve cemiyetin maddi ve manevi açıdan kuwetlenmesine sebep olur. 


6. Zekât, İslâm Dininin ve 
Müslümanların 
Yücelmesine Vesile Olur 

Zekât, sadaka ve infak müesseselerinin kurulmasıyla müslümanlar maddi ve manevi her alanda ilerler. Ayrıca Allah Teâlâ'nın hoşnut ve razı olduğu huzurlu bir toplum oluşturularak diğer insanlara da örnek olunur. 


İslâmiyet'i temsil eden bilinçli, cömert, güzel ahlâklı müslümanların çoğalmasıyla İslâmiyet te geniş alanlara yayılır, onun o güzelliği, kalbe huzur veren, insanın dünya ve ahiret saadetini sağlayan hükümleri gönüllere taht kurar Allah katında gerçek din olan İslâm yücelir. Müslümanlar İslâm'ın hükümlerine dikkat etmediği, uygulamadığı sürece dünya 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ve ahirette doğru yoldan ayrılır ve hakiki saadeti başka şeylerde arar, böylece dalâlete, yanlış yollara sapar. 


Ayrıca zekât verilecek kimseler sınıfında, ilim talebeleri ve mücahidler vardır. İlim ehli kimselere destek verilmesiyle Allah Teâlâ'nın emrettiği ilimleri öğrenen, İslâm'ı öğrenen, öğreten küslümanlar çoğalır, ilmi ve fenni alanlarda ilerleyerek üst seviyelere çıkar. Aynı şekilde Allah yolunda cihad ve mücâhede edenlere zekât ve yardımlar verilerek desteklenmesiyle İslâm'ın karanlık kalpleri aydınlatması hız kazanır. Daha kısa sürede birçok insana ulaşılarak Allah katında gerçek din olan İslâm, bütün kararmış kalpleri nurlandırır. 


7. İnsanlar ve Akrabalar 
Arasındaki Bağları 
Kuvvetlendirir 

İslâmiyet müslümanların kardeşlik ve akrabalık 

bağlarının kuvvetli olmasına çok önem vermiştir. 
İşte zekâtın hikmetlerinden biri de akrabalar, dostlar, komşular arasında kardeşlik ve muhabbet bağlarının artması, kuvvetlenmesidir. Zekât ve sadaka verilmesi gerekenlerin başında öncelikle İslâm'ın belirlediği akrabalar, yakınlar gelir. Böylece onlara verilecek olan zekât ve sadakalarla aile ve kardeşlik bağları kuvvetlenir. İslâm toplumunda aile bağları ne kadar kuvvetli olursa, aileler ve akrabalar ne kadar birbirine destek verirlerse o kadar çok kardeşlik ve muhabbet çoğalır, kin, nefret ve düşmanlıklar da o derecede ortadan kalkar. 
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Zekât, toplumu kaynaştırıp kötülükleri önlemeye, iç huzur ve dayanışmayı sağlamaya, sosyal adaleti kurmaya, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmeye, sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik bir hikmeti yansıtır. 


Nitekim Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


“Muhtaç kimseye sadaka vermekte sadaka sevabı vardır. Akrabaya sadaka vermekte ise hem sadaka sevabı hem de akrabalık bağlarını kuvvetlendirme sevabı vardır.” © 


Zekât verirken kişinin şu sırayı takip etmesinin daha faziletli olduğu söylenmiştir: 


Öncelikle kardeşler, sonra amcalar, dayılar, 


diğer akrabalar, komşular, oturduğu. mahalle halkı, sonra yaşadığı şehir halkı. 


İsmail Hakkı Bursevi (kuddise sırruhü| 


İnsanlar öncelikle akrabaları ve yakınları iledaha çok görüştüğü ve muamelelerde bulunduğu için akrabalar arasındaki kardeşlik bağları ve muhabbet ne kadar kuvvetli olursa müslümanlar arasında ve toplumda o kadar kardeşlik bağları kuvvetli olur. 
Kardeşlik duygusu gelişir, düşmanlıklar, kötülükler azalır, huzur ve saadet artar. İşte kuşkusuz bunu sağlayan önemli sebeplerinden biri de zekâttır. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onları koruyup gözetmek, onlara hediyeler vermektir. İslâmiyet bu hususa çok önem vermiş, bunu emir ve tavsiye etmiştir. 
67 İbn Mâce, Zekât, 28; Tirmizi, Zekât, 26. 
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Zekât, aile fertlerini yardıma, yardımlaşmaya, dayanışmaya alıştıran, komşular arasında sevgi ve saygı bağlarını oluşturan, zayıf unsurları takviye edip muhtaç durumdan kurtarmaya yönelik hikmeti taşımaktadır. Toplum yapısında zenginle fakir arasındaki mesafeyi kısaltan, boşluğu kapatan, sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlayan ilâhi emirlerden biridir. 


Zekât, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ibadettir. Zekât sayesinde fakirlerin ve ihtiyaç sahibi akrabaların kalplerindeki haset ve kıskançlık ortadan kalkar, kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi ve saygı meydana gelerek toplumda birlik ve kardeşlik kuvvetlenmiş olur. 


Hz. Ali (radıyallahu anh] şöyle demiştir: “Kardeşlerimden birine 1 dirhem sadaka vermem, başkasına 20 dirhem vermekten, ona 20 dirhem vermem başkasına 100 dirhem vermekten, yine ona yüz dirhem vermem bir köle âzat etmemden bana daha sevimlidir” (Gazâli, /hyâü Ulümi'd-Din, 1/296). 


8. Zekât, Toplumu Faiz 
Hastalığından Kurtarır 
Allah Teâlâ faizi haram, alışverişi helâl kılmıştır. 
Birçok âyet ve hadiste faizin kötülüğünden bahsedilmiştir. Faizin fert ve toplumlara sayısız zararları vardır ve günümüzde bu açık bir şekilde görülmektedir. 
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Zekât, insanları sömüren, âdeta kanını emen faiz hastalığına deva niteliğindedir. Zekât, faizin zengini daha çok zengin kılmasını, fakirin de onun elinde perişan olmasını önler. Zikredilen hususlara dikkat edilerek verilen zekât, faiz gibi bütün haksızlıklara, zulümlere çaredir. 


Zekâtın farz kılınması ile ribanın/faizin haram kılınmasında büyük bir hikmet, yüksek bir 


maslahat, geniş bir rahmet vardır. 


Bediüzzaman Said Nursi (rahmetullahi aleyh] 


D) ZEKÂTIN KAZANDIRDIKLARI 


Şüphe yok ki Allah Teâlâ her şeyi en güzel şekilde yaratmış ve biz kullarının iyiliği ve faydası için bizlere birtakım emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. 
İbadet yapmanın en önemli hikmetlerinden biri Rabbimiz'in emri olmasıdır. Gayesi de Cenâb-ı Hakk'ın rızasıdır. Bundan başka elbette ibadetlerin kendi yapısına, çeşidine ve özelliğine göre, maddi ve manevi birçok hikmet ve faydası vardır. Zira bütün bunlar Rabbimiz'in rızasına, dünya ve ahirette gerçek mutluluğa kavuşmamıza vesile olur. 


İşte diğer ibadetler gibi zekât emrinin de maddi ve manevi, dünya ve ahirete sayısız faydası vardır. 
Bunların bir kısmını kısaca şöyle zikredebiliriz: 


1. Zekât, öncelikle Allah Teâlâ'nın emri olması hasebiyle hakkıyla yerine getiren kimse Rabb'inin rızasını kazanır ve O'na yaklaşır. 
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2. Hak Teâlâ'nın rahmetine vesiledir. 


3. Gücümüz nisbetinde Mevlâ'nın “Kerim, Cevâd/ çok cömert” sıfatlarıyla vasıflanmamızı sağlar. 


4, Zekât, malı ve bedenimizi maddi pisliklerden, hastalıklardan temizlediği gibi, ruhumuzu ve kalbimizi de manevi kirlerden, hastalıklardan temizler. 


5. Kin, haset, kıskançlık, düşmanlık ve kötülük duygularını önler, kalp katılığını giderir. 


6. İnsanlar arasında muhabbet ve kaynaşmaya sebep olur. 


7. Şefkat, merhamet, dayanışma ve kardeşlik duygularını geliştirir. 


8. Nefsimizin terbiye olmasına vesile olarak, maddeye esir olmaktan bizleri muhafaza eder. 


9. Malı bereketlendirir. Ahirette de kat kat mükâfat kazanmamıza vesile olur. 


10. Mala ebediyetlik kazandırır. 
11. Cimriliği önler, cömertliğe vasıta olur. 


12. Günahların bağışlanmasına ve ahiretteki azaptan kurtulmaya vesiledir. 


13. Zekât, zenginin şahsiyetini geliştirir, veren ve alan kimsenin itibarını ve şerefini yükseltir. 
14. Duaya ve gönül almaya vesiledir. 


15. Sosyal dengenin sağlanmasına, kargaşa ve karışıkların önlenmesine katkı sağlar. 


16. Faiz, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi haksız kazançları, suçları önler. 


17. Yatırımların ve her yönde iş sahalarının artmasını sağlar. 
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18. İslâmiyet'in ve müslümanların yücelmesine vesile olur. 


19. Akrabalık ve kardeşlik bağlarını kuwetlendirir. 

20. Sınıf ayrılıklarına engel olur. 

21. Zekât, yüce Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükretmemizi sağlar. 


22. Zengini yatırıma teşvik eder, malın stok edilmesini önler. 


23. Müslümanı mali disipline sokar ve sorumsuz yaşamasının önüne geçer. 


24. Fakir müslümanları zillet ve sefalete düşmekten korur. 


25. Fakirleri çalışmaya teşvik eder ve onların kalkınmalarını sağlar. 


26. Topluma manevi değerler kazandırır. 


27. Zekât vesilesiyle müslümanların birbirine destek vermeleri sağlanarak onların düşmanlarına karşı daha kuvvetli ve hazırlıklı olmalarını temin edilir. 


28. İlmi ve iktisadi alanda kalkınmayı ve ilerlemeyi sağlar. 


29. Altın, gümüş, hayvan, ticari eşya, zirai mahsul, maden, deniz ve hayvan mahsulü gibi farklı malların zekâtlarının verilmesiyle o alanlarda da kalkınma ve ilerleme sağlanır. 


30. Zekât, veren kimselerin bağlandığı gibi alan kimselerin de daha çok Allah Teâlâ'ya bağlanmalarına, İslâmiyet'in güzelliklerini öğrenip onu benimsemesine, onu daha iyi yaşamaya çalışmasına vesile olur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
CL İTİ 


A) ZEKÂTIN 
EDEPLERİ ve BÂTINİ 
ŞARTLARI 


“Kul, zekâtı riya, gösteriş ve kendine itibar etsinler diye değil gönül hoşluğu, kalbi mesrur bir şekilde Rabb'ine karşı ihlâslı, yapmacık tavırlar takınmadan sadece O'nun rızası için vermelidir. Verdiği zekâttan Allah Teâlâ'nın dışında başkasının haberdar olmasını arzu etmemelidir. Zekâtı verdiğinde Rabb'inden başkasından bir şey beklememeli, vermediğinde ise sadece O'ndan korkmalıdır. Daima Allah 


Teâlâ'ya nazar etmeli, O'nu dikkate almalıdır. 
Hak Teâlâ'nın kendisine ihsan ettiği güzel muvaffakiyeti, nimetleri bilmelidir. Bununla birlikte zekâtı verdiği fakirin kendisinden daha hayırlı olduğuna inanmalı, kalbi ile onu noksan görmemeli ve onu küçük düşürmemelidir” (Ebü Tâlib Mekki, Kütü'-Kulüb, 2/208). 


Ebü Tâlib Mekki (kuddise sırruhü| 


99 


Zekât ve sadaka verme hususunda uyulması gereken birtakım edepler vardır. İmam Gazâli (kuddise sıruhüj zekât vermenin zâhiri ve bâtıni şartlarını şöyle zikretmiştir: 


“Zekât veren kimsenin şu beş şartı gözetmesi vaciptir: 


1. Niyet 


O da farz olan zekâtı verdiğine kalben niyet etmektir. Hangi malın zekâtını veriyorsa onu tayin etmesi gerekmez. 


2. Sene Sonunda Zekâtı Hemen Vermek 


Bir sene dolunca hemen zekât verilmelidir. Fıtır sadakası, ramazan bayramı sabahından sonraya bırakılmamalı, zamanında verilmelidir. Bayramdan önce ramazan ayının içerisinde de verebilir. 


Verecek kudrette olduğu halde zekâtını vaktinde vermeyip erteleyen kimse günahkâr olur. 


3. Zekâtı Bedelen Değil, Aynen Ödemek 


Zekât olarak verilmesi gereken malın kıymet itibariyle bedelini değil, aksine açık nasla hangi malın zekâtının verilmesi emredilmişse o malın aynısını zekât olarak vermek gerekir. Bu bakımdan altın yerine gümüş, gümüş yerine de altını vermek zekât vermeyi tam olarak karşılamaz. Bu sebeple zekât verilecek mal altınsa altın verilmeli, gümüşse gümüş verilmelidir. 
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4. Zekâtı, Bulunduğu Belde Dışına Çıkarmamak 


Zekât başka bölgelere çıkarılmamalı, gönderilmemelidir. Çünkü her memleketin miskinleri, fakirleri o memlekette bulunan malların zekâtını beklemektedirler. Başka memlekete göndermek (acaba zekâtını verdi mi veya bizi gözetlemiyor gibi) kötü zanna sebep olur. Her ne kadar başka beldeye göndermesi geçerli olsa da ihtilaftan kurtulmak en iyisidir. Bu bakımdan her malın zekâtı, bulunulan beldede verilmelidir. Bununla birlikte zekâtın, o memlekette bulunup da oralı olmayan fakirlere verilmesinde bir beis yoktur (zira Allah Teâlâ her beldede o bölgenin fakirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak zengin kullar yaratmıştır). 


5. Zekâtı, Kur'an'ın Belirlediği 
Sekiz Sınıfa Taksim Etmek 


Zekât, malın bulunduğu memleketteki, kendilerine zekât verilecek sınıfların adedine göre taksim edilmesidir. Çünkü zekâtı bu şekilde vermek vâciptir ve şu âyet-i kerime buna delalet etmektedir: 

Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. 
Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir’ (Tevbe 9/60). 


Şu dört sınıf bütün memleketlerde mevcuttur: a) Fakirler b) Miskinler 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c) Borçlular d) Yolcular. 


Diğer sınıflar ise hemen hemen yoktur veya bazı beldelerde bulunur. Bu sebeple kişi, beldesin- de bulunan bu dört sınıfa zekâtını eşit bir şekilde dağıtmaya çalışmalıdır. 


Zekâtın Bâtıni Edepleri 


Bilmiş ol ki âhiret yolunun yolcusunun zekât verme hususunda birtakım vazifeleri vardır. 


Birinci Vazife: Zekâtın farziyetini anlamak, asıl manasını bilmek, Allah'ın bizi onunla imtihan etmesinin gerekçelerini, bedeni ibadetlerden olmayıp sadece bir mali tasarruf olmakla beraber niçin İslâm'ın temellerinden biri olduğunu idrak etmektir. Burada üç mana vardır: 


Birinci mana: Şehadet kelimelerini telaffuz etmek, Allahın birliğini ikrar etmek ve Allah Teâlâ'nın tek mâbud olduğuna şehadet ederek tevhidin sırrına ulaşmaktır. Bunun gerçekleşmesi için muvahhidin kalbinde vahid/tek olan Allah'tan başka bir mahbubun, sevgilinin kalmaması gerekir. Çünkü muhabbet ortaklık kabul etmez. Yalnız dille söylenen tevhidin faydası azdır. Muhabbetin derecesi, seven kimsenin sevdiği şeylerden ayrılması ve uzaklaşmasıyla ölçülür. Mallar insanlar nezdinde mahbuptur. Zira insanlar bu mallar vesilesiyle maişetini sağlamakta ve bu âlem ile ünsiyet kurmaktadır. Bu sebeple Allah'ın birliğini ikrar edenler, O'nu sevdiğini söyleyenler, davalarında sadık olduklarını ispat etmeleri için en çok sevdiği mallar ile imtihan olmuşlardır. 
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Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştir’ (Tevbe 9/111). 


Allah ile yapılan bu alışveriş, ancak cihadla olur. 
Bu da müminin Allah Teâlâ'ya ulaşmak aşkıyla mücâhede ederek canını feda etmesiyle mümkündür. Öte yandan malın feda edilmesi ise daha kolaydır. 


Allah Teâlâ'nın bana dünya malından vermeme nimeti, verme nimetinden bana göre daha büyüktür, değerlidir (Ebü Nasr Serrâc, el- 


Lüma” s. 147). 


Mutarrif b. Abdullah b. Şıhhir [kuddise sırruhü| 


Malı infaktaki mana anlaşılınca insanlar üç kısma ayrılır: 


1. Bu kimselerden bir kısmı, Allah'ın birliğini ikrar ve tasdik ettikten sonra ahidlerine vefa göstererek üzerlerine zekât farz olmasını beklemeden ve kendilerine bir dirhem bile bırakmadan mallarının hepsini Allah yolunda feda etmişlerdir. Hatta bazılarına, ‘200 dirhemde kaç dirhem zekât vardir?’ diye sorduklarında şöyle cevap vermişlerdir: İslâm'ın hükümlerine göre 200 dirhemde 5 dirhem yani kırkta biri verilmesi gerekir. Bize göre ise bir şey bırakmadan, bütün malımızı vermemiz gerekir’. 
Bu sebepledir ki Hz. Ebü Bekir [radıyallahu anh] mallı- nın tamamını, Hz. Ömer ise yarısını Allah yolunda sadaka vermişlerdir. 


Size Göre mi Bize Göre mi? 


Bir gün âlimlerden biri Şibli [kuddise sırruhüj ile karşılaştı. Onu denemek için 200 dirhem gümüşten kaç dirhem zekât vermek gerekir, diye sordu Şibli, 


- Senin vermen gerekeni mi, yoksa benim vermem gerekeni mi söyleyeyim, diye sordu. 
Adam, 


- Senin vermen gereken nedir, benim vermem gereken nedir, dedi. 


- Senin 200 dirhemden 5 dirhem gümüş zekât vermen gerekir. Benim ise hepsini vermem gerekir, diye cevap verdi. Adam tekrar, 


- Bu konuda imamın kimdir, diye sordu. 
Şibli (kuddise sirruhü), 


- Ebü Bekir-i Sıddik'tır (radıyallahu anh]. Çünkü o da malının hepsini çıkarıp Allah Resülü'ne vermiştir. Hz. Resülullah, ‘Ailene ne bıraktın” diye sorduğunda, ‘Allah ve Resülü'nü' diye ce- 


vap vermiştir (Ebü Nasr Serrâc, e/-Lüma' s. 147-148; Abdurrahman-ı Câmi, Nefehâtü-Üns, 1/208; Feridüddin Attâr, 


Tezkiretü'-Evliyâ,s.486-487;Hücviri, Keşfü-Mahcüb,s.347). 


Nitekim Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem) isteği üzerine malını sadaka olarak getiren Hz. 
Ömer'e Allah Resülü, 


- Ailene ne bıraktın, diye sorduğunda, Hz. 
Ömer, 
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- Getirdiğim miktar kadar onlara da aynısını bıraktım, demiş. Aynı soruyu malını Allah yolunda tasadduk eden Hz. Ebü Bekir'e (radıyallahu anh} sorduğunda ise o şu cevabı vermiştir: 


- Allah ve Resülü'nü bıraktım. Bunun üzerine Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


- İkiniz arasındaki fark, sözlerinizin arasındaki fark kadardır.58 


Ukbe b. Ha'ris'ten [radiyallahu anh] yapılan rivayette deniliyor ki: 


“Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] ikindi namazını kıldırıp tamamlayınca yerinden süratle kalkıp evine gitti ve çok geçmeden çıkıp geldi. Bunun sebebini sorduğumuzda buyurdu ki: 


“Evde sadakadan bir miktar altın bırakmıştim. Onu (fakir ve muhtaçlara vermeden) gecelemeyi hoş görmedim ve o sebeple (ihtiyaç sahiplerine) taksim ettim” (Buhâri, Zekât, 20). 


2. Bu gruptaki kimselerin dereceleri birinci gruptaki kimselerin derecelerinden daha düşüktür. 
Bunlar ihtiyaç zamanlarını ve hayır mevsimlerini gözeterek harcamak üzere ellerinde mal bulunduran kimselerdir. Bu kimselerin gayesi ihtiyaç nisbetinde Allah yolunda harcamak, ihtiyaçtan geriye kalan malı ise gerekli hayır yerlere sarfetmektir. Tâbiinden 
68 Ebü Davud, Zekât, 40; Tirmizi, Menâkıb, 16; Ali el-Müttaki, 


Kenzü'-Ummâl, nr. 32633, 35666; Ebü Nuaym, Hilyetü-EVliyâ, 1/66. 


bazı âlimler malda zekâttan başka haklar olduğunu söylemişlerdir. i 
Bununla ilgili Şa'bi (rahmetullahi aleyh], 


- Zenginin malında, zekâtın dışında başka herhangi bir hak var mıdır, diye soran bir kişiye şu cevabı vermiştir: 


- Evet, vardır. Sen Allah Teâlâ'nın şu âyetini işitmedin mi? 


İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir’ (Bakara 2/177). 


Şu âyet-i kerime de onlar için delildir. 


‘Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar’ (Bakara 2/3). 


Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasip ettiğimiz imkânlardan Allah yolunda harcayın!” 
(Münâfikün 63/10). 


Bu gruba göre, bu haklar, müslümanın diğer müslüman üzerinde bulunan zekât haricindeki haklarıdır. Bu durumda şunlar yapılabilir: 


Sıkıntı içerisinde bulunan bir müslümanın ihtiyacını gidermek farz-ı kifâyedir. Çünkü bir müslümanı mahvolmaya terketmek câiz değildir. 


Malının zekâtını verdikten sonra böyle bir yardım zengine farz değildir, ancak bu durumda, zekâtını 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ödeyen kimse ya hemen o kimsenin ihtiyacını gidermeli ya da sonra almak şartıyla borç vererek o kimsenin ihtiyacını karşılamalıdır. Borç karşılığında ihtiyacını gidermek ise halk tabakasının, üçüncü grubun derecesidir. 


3. Yalnız zekât ve sadaka borcunu ödeyenlerdir. 
Bunun dışında ne eksik verirler ne de fazla. Halk tabakasının hepsi, mala olan düşkünlükleri, cimrilikleri ve ahirete olan sevgilerinin az olması sebebiyle bu kadarıyla yetinirler, daha fazla infakta bulunmazlar. Bu kimseler hakkında Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 


e EEE a an g5 El Te ERA 
O Gls 


‘Eğer onları (tamamını) isteseydi ve sizi zorla- 


saydı, cimrilik ederdiniz ve bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı” (Muhammed 47/37). 


Cennet karşılığında mal ve nefsi kendisinden satın alınan kul ile buhl/cimrilik edip malını Allah yolunda harcamayan kul arasında nice dereceler vardır. İşte Allah Teâlâ'nın kullarına malı kendi yolunda harcamalarını emretmesinin manalarından biri budur. 


İkinci mana: Cimrilik sıfatından temizlenmektir. 
Nitekim cimrilik helâk edici sebeplerdendir. 


Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


‘Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Haşr 5919). 
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Cimrilik sıfatından kurtulmak ancak malı yerinde harcamayı adet haline getirmekle mümkündür. 


Üçüncü mana: Zekât, Hak Teâlâ'nın verdiği nimete bir şükürdür, teşekkürdür. Allah Teâlâ'nın kulları üzerinde onların canlarında ve mallarında birçok nimeti vardır. Mali ibadetler mal şükrünü ifa etmek içindir. 


İkinci vazife: Zekâtı eda ettiği vakittedir. Allah Teâlâ'nın emrine uyduğunu izhar etmek ve fakiri sevindirmek için vakti gelmeden önce zekâtı vermekte acele etmek dindar olan kimsenin edeplerindendir. 
Hayır, iyilik yapmak istediğinde hemen yapmalıdır. 
Zekâtı bir kerede veriyorsa muharrem ve ramazan ayı gibi senenin en faziletli gün ve aylarında vermelidir. 


Üçüncü vazife: Zekât ve sadakayı gizlice vermektir. Zira gizlice vermek riya ve gösterişten daha uzaktır. 


Bu hususta Allah Resülü şöyle buyurmuştur: İİ İse v * 3 o $ © 
ABİ İZEL yi e EYE 
DA 2 P P N S A s 2 s0 # y2 7! OLS) az! OLS; 


‘Şu üç şey iyilik hazinelerindendir. Verilen sadakayı, başa gelen musibeti ve hastalığı gizlemek (bunlardan şikâyetçi olmamak).' © 


Meşhur bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


69 Beyhaki, Şuabü'-İmân, nr. 10051; Ali el-Müttaki, Kenzü'l- 
Ummâl, nr. 6520. 
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“Yedi sınıf insan vardır ki Allah Teâlâ, onları kendi gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı o günde kendi (rahmetinin) gölgesinde gölgelendirir. 
Onlardan biri sağ elinin verdiği sadakayı (hayırları) sol eli bilmeyen kimsedir. 7° 


Başka bir hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur: 


uğ mA vw a 
Ele ÇE çöle YEN 2 
Z 


‘Gizli sadaka Rabb'in gazabını söndürür. ” Allah Teâlâ ise şöyle buyurmaktadır: 


‘Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır” (Bakara 2/271). 


Verdiği sadakayı söyleyenler duyulmasını, açıktan verenler başkaları tarafından görülmesini isteyen kimselerdir. İhlâs sahibi kimseler ise söylemeden ve gizli veren kimselerdir. 


Dördüncü vazife: Sadakayı vermenin müstehap olduğu yerler hakkındadır. 


Örnek olabileceği ve halkı sadaka vermeye teşvik edebileceği yerlerde sadakayı âşikâre vermek müstehaptır. 

Durum açıkça vermeyi gerektirdiğinde açıkça verilmesi çok güzel olur. Bu durum, başkalarını teşvik etmek veya isteyen kimsenin bunu, halkın gözü 


70 Buhâri, Ezan, 36; Müslim, Zekât, 91. 


71 Tirmizi, Zekât, 28; Beyhaki, Şuabü'-İmân, nr. 3442, 8061; 
Taberâni, e-Mu'cemü"-Kebir, 19/421, nr.1018. 
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önünde istemesi gibi durumlarda olur. Bu durumlarda riyadan korkarak vermemek doğru değildir. 
Mümin sadakasını verir ve kendisini mümkün mertebe riyadan korumaya gayret eder. Nitekim âşikâre sadaka vermekte riya ve başa kakmanın yanı sıra bir de fakirin sır perdesini yırtmak, onu meydana çıkararak rencide etmek vardır. 


Beşinci vazife: Sadakayı, eziyet etmek ve başa kakmak suretiyle ifsaf etmemektir. 

Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: 

'Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın” (Bakara 2/264). 


Kişi zekât vermekle fakiri küçümsemesi, onu minnet altına alması doğru değildir. Çünkü fakire vermeyi bizzat Rabb'i emretmiştir. Aslında kendisinin Mevlâ'nın memurudur ve malı hakkı olana vermekte kendisi vasıtadır. Şayet fakir zekâtı kabul etmezse emri yerine getirmiş olmaz. Zekât vermekle ilâhi sevgiye mazhar olması, cimrilik rezaletinden temizlenmesi, malının bereketlenmesi, nimetin şükrünü ifa etmesi bakımından aslında kendisinin fakire minnet duyması ve teşekkür etmesi gerekir. 
Ayrıca fakiri küçük görmenin, ona eza ve cefa etmenin birçok zararı vardır. 


Altıncı vazife: Zekât verenin verdiğini daima az görmesidir. Çünkü verdiğini büyük gördüğü takdirde, ucb ve kendini beğenmişlik hastalığına -müptela olur. Bu hastalık ise hem helâk edici hem de 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amelleri yakıp kül edici şeylerdendir. Nitekim şöyle denilmiştir: 

‘Taat, ibadet küçük görüldükçe Allah [celle celâluhüj katında büyür. İşlenen mâsiyet, günahlar da büyük sayıldıkça Allah katında küçülür. 


Yine şöyle söylenmiştir: 
“Yapılan iyilik ve hayırlar ancak üç şey ile tamam olur: 


a) Yapılanları küçümsemek, b) Yapılmasında acele etmek, c) Gizlemek. 


Aslında mal ve mülk Allah'ındır. Bu sebeple verdiğini küçük görmeli, asıl malın kendisine değil Allah Teâlâ'ya ait olduğunu bilmelidir. Kendisine malı verdiği ve infak etmeyi nasip ettiği için asıl Rabb'ine minnet duymalıdır. 


Malının azını infak ettiği için utanmalı, başı eğik mahcup bir halde vermelidir. Zira hepsini infak eden Allah katında daha sevimlidir. 


Yedinci vazife: Malının en iyisini, yanında en sevimli, en kıymetli ve en güzel olanı seçerek onu Allah yolunda infak etmelidir. Çünkü Allah temizdir, temiz, iyi olanı sever ve kabul eder. Allah yolunda verdiği mal şüpheli mallardan olduğunda kendi malı olmama ihtimali vardır, bu sebeple verdiği mal kendinin değilse o zaman yerini bulmuş olamaz. Üstelik kulun malın iyisini kendisine ve ailesine ayırıp adisini Allah yolunda vermesi Allah Teâlâ'yı başkasına tercih sayılacağından edepsizlik olur. 
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Sekizinci vazife: Zekât ve sadakasını Allah nezdinde artışına vesile olacak, iyilikte kullanacak kimseleri arayıp onlara vermelidir. Bu sekiz sınıf- tan herhangi bir kimseye vermekle yetinmemelidir. 
Çünkü bu sınıflar içinde özel hususlara sahip olan kimseler vardır. Özellikle bu sıfata sahip olan kimseler gözetilmelidir. 


Bu sıfatlara sahip olanlar altı sınıftır: 


1. Dünyadan yüz çevirmiş, ahiret ticaretine kendini adamış müttaki/takva sahibi kimselere zekât vermelidir. Zira onlara yapılan yardım onların takvasını artırmaya yardımcı olur. 


Bazı âlimler, süfi fakirlerini başka fakirlere tercih ederdi. Bir defasında onlardan birine, 


- Bütün fakirlere iyilik yapsan, hepsine versen senin için daha faziletli olur, denildi. O da şöyle cevap verdi: 


- Hayır! Bunlar öyle bir topluluktur ki maksat ve gayretleri sadece bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Onlardan birinin ihtiyacını giderip himmet ve gayretini Allah'a çevirmek, gayesi dünya olan kimseye 1000 dirhem vermekten benim için daha sevimlidir. 


Bu durumu Cüneyd-i Bağdâdi'ye [kuddise sırruhüj anlattılar. Bu sözler onun çok hoşuna gitti ve şöyle dedi: 

- Bu sözü söyleyen Allah'ın veli kullarından biridir. Uzun zamandan beri bu sözden daha güzel bir söz duymadım. Bir zaman sonra bu kimsenin düzeni bozuldu ve ticareti terkedip bakkal dükkânını kapatma zannına kapıldı. Bunu öğrenen Cüneyd-i 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Bağdâdi [kuddise sıruhü| ona ticari mal gönderdi ve şöyle dedi: 


- Bu malları ticaret malı yap ve dükkânını kapatma. Zira ticaret senin gibilerine zarar vermez. 


Çünkü bu kimsenin bakkal dükkânı vardı ve sattığı malların parasını fakirlerden almazdı.” 


2. Hususi olarak ilim ehlini aramalı ve sadakasını onlara vermelidir. Çünkü böyle insanlara sadaka vermek, yardım etmek ilim elde etmelerinde kendilerine yardımdır. İlim ise, sahih bir niyetle tahsil edildiği takdirde ibadetlerin en şereflisidir. 


Abdullah b. Mübârek de [rahmetullahi aleyhi zekât ve sadakalarını özellikle âlimlere tahsis ederdi. Bir defasında kendisine, 


- Yardımlarını daha geniş tutup herkese dağıtsan daha iyi olmaz mı, denildi. O ise şu cevabı verdi: 


- Ben, peygamberlik makamından sonra âlimlerin makamından daha faziletli bir makam bilmiyorum! Âlimlerden biri, ihtiyaçlarını gidermek için kalbi meşgul olup çalışmaya başladığı vakit ilimle uğraşmak için vakit bulamaz ve ilim öğrenmeye yönelemez. Bu sebeple, onların ihtiyaçlarını giderip sadece ilimle uğraşmalarını sağlamak daha faziletlidir (Ebü Tâlib Mekki, Kütü'- Kulüb, 2/220; Gazâli, İhyâü Ulümi'd-Din, 1/294-295; Gazâli, Mükâşefetü”-Kulüb, s. 417). 


72 Ebü Tâlib Mekki, KütüT-Kulüb, 2/220; Gazâli, İhyâü Ulümi'd- 
Din, 1/294; 
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3. Zekâtı alan kimse takvasında ve tevhid ilminde sadık bir kimse olmalıdır. Tevhide sadakat demek, hediye aldığı vakit kulun Rabb'ine hamd ve şükretmesi demektir. Kulların en çok şükredeni nimeti Allah'tan bilen kimselerdir. 


Lokman Hekim, oğluna şu vasiyette bulunmuştur: 

‘Sakın kendinle Allah arasına nimet veren başka birinin varlığını sokma, hatırına getirme. Allah'tan başkasının sana nimet verdiğini düşünmeyi kendin için eksiklik kabul et.' 


Kul her şeyin Allah'ın yaratması ile olduğunu unutmamalı, her şeyi Allah'tan bilmelidir. 


4. Zekâtı alan kişi, ihtiyacını örten ve gizleyen, halinden başkalarına şikâyet etmeyen, her ne kadar bir âfet neticesinde serveti elinden gitse de mürüvvet sahibi olup hayır âdetini devam ettiren kimselerden olmalıdır. 


5. Zekâtı alan kimse, ailesi kalabalık olmalı veya hastalık gibi herhangi bir sebeple dışarı çıkıp çalışıp kazanamayan kimselerden olmalıdır. 


Nitekim bu kimselere yardımcı olmakta şu âyet-i kerimenin manası zuhur eder: 


(Yapacağınız hayırlar,) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir” (Bakara 2/273). 


1T4 


Yani bu kimseler, hastalık, geçim darlığı veya kalbini ıslah etmek için ahiret yolunda mahpus kaldılar, yeryüzünde dolaşamıyorlar. Zira bu nedenle onların kanatları kesik ve etrafları çevrilmiştir. 


Bu sebeplerden dolayı Hz. Ömer [radıyallahu anh], on veya daha fazla koyun vererek Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) Ehl-i beyt'inin ihtiyacını gideriyordu. 


Hz. Ömer'e (radıyallahu anh], 'Belanın en Zoru nedir?” diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir: 


- Aile fertlerinin kalabalık, servetin ise az olmasıdır. 


6. Zekât verilen kimse, akraba ve mahremlerden olmalıdır. Zira bu gibi kimselere vermek, hem sadaka hem de sıla-i rahim yerine geçer. Ayrıca sıla-i rahimde, akrabaya gidip onları gözetmekte hadsiz sevap vardır. 


Hz. Ali (radıyallahu anh) şöyle demiştir: 'Kardeşlerimden birine 1 dirhem sadaka vermem, başkasına 20 dirhem vermekten, ona 20 dirhem vermem 
başkasına 100 dirhem vermekten, yine ona 100 
dirhem vermem bir köle âzat etmemden bana daha 
sevimlidir. 73 


Akrabalar diğer kimseler üzerine tercih edildiği gibi, dost ve arkadaşlar da diğer tanıdıklar üzere tercih edilir. Zekât ve sadaka veren kimseler bu inceliklere dikkat etmelidir. 


73 Gazâli, /hyâü Ulümi'd-Din, 1/296. 
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İşte zekâtı alanda aranan ve istenen sıfatlar bunlardır. Bunların her birinde nice dereceler vardır. Bu bakımdan bu derecelerin en yükseğini talep etmek lazımdır. Şayet bu sıfatların birkaçına birden sahip olan bir kimseyi bulur ve zekâtını ona verirse bu kendisi için en büyük azık ve en büyük ganimettir. 
Eğer bu sıfatlarla sıfatlanmış kimseyi arayıp bulursa iki ecir, bu hususta yanılırsa kendisine bir ecir vardır. Aldığı iki ecrin birincisi nefsini cimrilik sıfatından temizlenmek, kalbinde Allah sevgisinin ve O'na itaat etmekteki cehd ve gayretinin kuvvetlenmesidir. İşte bu sıfatlar, kulun kalbindeki takvayı ve Mevlâ'sına olan kavuşma iştiyakını artıran sıfatlardır. 


İkinci ecri ise zekât alanın kendisine yaptığı dua ve berekettir. Zira ebrâr/iyilerin kalpleri (duaları) hâlihazırda ve gelecek zamanlarda tesir edicidir. 
Zekât ve sadaka veren kimse bulursa iki ecri birden almış olur, şayet hata eder bulamazsa zikredilen birinci ecri alır. Gerek bu konuda gerekse diğer konularda gayret sarfederek Allah için çalışan kimseler doğruya isabet ettiği takdirde ücretini kat kat alırlar. 
Allah, her şeyi en iyi ve doğru bilendir.” 7 


74 Gazâli, İhyâü Ulümi'd-Din, 1/285-309 (özetlenerek tercüme 
edilmiştir). 
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Zekât, İslâm'ın beş temel esasından biridir. 
Dünya hayatı ile âhiret arasında atılmış, madde ile mânâyı, zengin ile fakiri, kul ile Mevlâ'sını birleştiren bir köprüdür. 


Zekât, malı mânevi kirlerden temizlediği gibi kalbi ve ruhu da cimrilik, mala-mülke, maddeye esir olma gibi mânevi hastalıklardan temizler. Ayrıca insanların, toplumların dünya hayatını huzurlu, güvenilir bir şekilde, adaletlice yaşamalarına vesile olur. 


İslâm'ın emrettiği zekâtı eda etmek niyetiyle bir lira da olsa para sarfeden kimse, nefsini terbiye etmek için kendiliğinden binlerce altın parayı sadaka olarak veren kimseden daha hayırlıdır. 


İmâm-ı Rabbâni [kuddise sıruhü) 


in İv POZİTİF 


Kümesi 
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